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e Protestantse Kerkbrief is het
blad van de Protestantse Kerken
in en rond Brussel.
Het verschijnt een zestal keren per jaar.
E-mailadres: kerkbrief@gmail.com
Redactie: vacant
Verantwoordelijke uitgever:
ds. Douwe Boelens

De redactie behoudt zich het recht voor om
een ingezonden artikel in te korten,
redactioneel te bewerken of niet te
publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de artikelen en slechts ten
dele voor de stijl. Reacties zijn altijd welkom!

Uiterste inleverdatum voor de kopij
Kerkbrief augustus-september 2023:
zondag 23 juli

De afbeelding op de voorpagina,
door Cathrien Orie,
toont twaalf edelstenen.
Voor uitleg, zie pag. 7 en 8.

Abonnement Kerkbrief 2023

n juni is het traditiegetrouw weer tijd om
uw abonnement te vernieuwen. Deze
inkomsten zijn erg nodig want de
Kerkbrief laten drukken en verzenden heeft
zijn prijs. We hopen dat u daarom dit jaar
wederom uw abonnement betaalt.
Dank u wel!
Het abonnementsgeld staat eigenlijk los van
de Vrijwillige Bijdragen. De ontvangsten
daarvan worden voor andere doeleinden
nuttig gebruikt (zie brief en folder Vrijwillige
Bijdragen 2023).
Het abonnementsgeld bedraagt € 20 voor
lezers binnen Belgié; lezers in het buiten-
land betalen € 30. Het rekeningnummer is
BE41 4331 1482 7110 (BIC: KREDBEBB) ten
name van: Kerkbrief, Nieuwe Graanmarkt 8,
1000 Brussel.
Namens de Kerkbrief-administratie dank ik u
alvast hartelijk voor uw betaling.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse

Lofzang op de martelaars
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Een nieuwe lofzang heffen we aan
zo wil het God de Here.
Wij zingen wat Hij heeft gedaan,
zijn grote naam ter ere.
Te Brussel in Zuid-Nederland
heeft aan twee jongelingen
de Heer getoond zijn wond’re hand,
die met zijn zegeningen
Hij rijkelijk versierde.
Johannes, rijk aan Gods gena,
bezat zijn naam met ere.
Zijn broeder Hendrik volgde na
het lijden van zijn Here.
Van d’aarde scheidend hebben zij
de hemelkroon verworven.
zijn als Gods kinderen vroom en blij
voor ‘s Heren woord gestorven
en martelaars geworden.

De vijand vat hen aan en tracht,
door lang hen te bedreigen,
tot loochnen van Gods woord en macht
hen listig te verleiden.
Het Leuvense sofistenstel
staat vruchteloos te razen;
tezamen tot dit duivels spel
maakt hen de Geest tot dwazen.
Zij konden hen niet winnen.
Maarten Luther
Eerste coupletten van Luthers eerste hymne
Vertaling: P. Boendermaker
overgenomen uit: Pro-News/
Protestants tijdschrift in Belgié



Het was toen 1 juli 1523
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Als eerste martelaren van de Reformatorische beweging
worden op de Grote Markt van Brussel twee Antwerpse Augustijner monniken
op de brandstapel geéxecuteerd.
Beiden, Hendrik Voes en Jan van Essen, hadden overduidelijk aangegeven
hun christelijk geloof op alternatieve wijze te beleven
en zichzelf zodoende buiten de toenmalige officiéle rooms-katholieke leer gepositioneerd,
zo werd destijds geoordeeld.

over wat het betekent om te
sterven op de brandstapel...

Vlak daarna ging het gerucht dat beide
monniken zich op het allerlaatste moment
toch zouden hebben bekeerd tot de officiéle
Rooms-katholieke leer.

Fake news is oud nieuws.

Overigens, herroepen, dat zou ook ik gedaan
hebben, net als u en elke andere lezer van
deze mijn woorden.

Maarten Luther werd razend kwaad en
publiceerde een lied, destijds een uiterst

adequate manier om in het nieuws te komen.

Het is straks 1 juli 2023

We kunnen van alles gaan vieren over
gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid en
allerlei andere mooie dingen die we menen
hier in ons Europees hoekje voor eeuwig
verworven te hebben, op dit moment
worden wereldwijd tussen de 300 en 400
miljoen christenen geconfronteerd met
georganiseerde discriminatie en/of andere
vormen van geweld.

. Woensdag 31 mei, 14.00 uur, Colloquium “1523”
aan de Protestantse Faculteit in Brussel

. Zondag 4 juni, 15.00 uur, Intrede ds. J. Van Vooren

. Zondag 11 juni, 12.00 uur, Gemeentevergadering ) waren d cerste matlaen vn de
. Maandag 12 juni, 14.30 uur, Bijbelkring in Wemmel Reformtic?

. Zaterdag 17 juni, 20.00 uur, Taizégebed in Dilbeek
. Zaterdag 1 juli, Herdenkingsconcert in de Museumkerk

. Maandag 17 juli, 20.00 uur, Taizégebed in Overijse

iemand van ons wil lang nadenken

-0-0-0-0- 31 mei 2023

Naar een grove schatting kan zo’'n 17% van
onze zusters en broeders ons gezamenlijk
geloof niet in vrijheid beleven.
Dat geldt trouwens ook voor vele anders-
gelovigen. Ik heb het volste respect voor
organisaties die begaan zijn met het lot van
vervolgde christenen. Laat er bij ons echter
geen sprake zijn van selectieve verontwaar-
diging.
Hij die ook onze God wil zijn, houdt van
ieder mens.
ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad

14:00 uur
Bollandistenstraat 40

1040 Brussel.

Op 1 juli 1523 stierven Hendrik Voes en Jan
van Esschen op de brandstapel op de Grote
Markt in Brussel.

Tijdens dit colloquium hopen wij op deze,
en vele andere vragen, een antwoord te
kunnen bieden.

OFPTR.
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Brief uit Rwanda

Geachte broeders en zusters in het
kerkdistrict ABL,

amens de Jumelagewerkgroepen

In Kirinda (Rwanda) en ABL wil ik

graag een brief aan jullie door-
geven.
Het is een brief van de voorzitter van de
Presbytery (= district) Kirinda en van de
Jumelagewerkgroep in Kirinda, ds. Jean-
Marie Vianney Mukeshimana. Ik ken hem
vrij goed, want in de zomer van 2022 heb ik
zes weken lang behoorlijk intensief met hem
en andere leden van zijn districtsbestuur
opgetrokken. Hij schrijft het volgende:

“Beste vrienden van ABL,

Wij sturen jullie onze groeten in de naam van
Jezus Christus, onze Verlosser.

Bij dezen wil ik jullie op de hoogte brengen
van ons nieuws. We denken dat jullie al weet
hebben van de situatie in Rwanda met
betrekking tot de zware regenval die hier is
geweest.

Bijna de gehele Rwandese bevolking is
getroffen door de overstromingen, vooral in
het Westen, Noorden en Zuiden van het land.
Veel families hebben hun geliefden verloren
en hun bezittingen; huizen zijn vernield,
wegen zijn beschadigd, veel mensen hebben
het leven verloren...

In de Presbytery Kirinda hebben we een
kerklid uit de gemeente van Kugituntu
verloren die meegesleurd werd door een
rivier. Huizen werden vernietigd, de huis-
dieren zijn dood, sommige gelovigen worden
vermist omdat hun huizen werden verwoest,
enz...

Om alles wat door de regens vernield of
beschadigd is te kunnen repareren of ver-
vangen, hebben we meer dan 20 miljoen
Rwandese frank nodig, zo blijkt uit een
verslag van de gemeentepredikanten.

We vragen jullie om onophoudelijk voor ons
te bidden, dat de regens mogen stoppen en

T s e AT T 2 :
het leven zijn zin terugkrijgt.
En verder wensen we jullie Gods zegen toe.

ds. Jean-Marie Vianney,
Voorzitter van de Presbytery Kirinda”

Op de website van de Jumelage ABL-Kirinda
(https://sites.google.com/view/jumelage-abl-
kirinda/home) zullen jullie meer informatie
en foto's aantreffen van de overstromingen
in Rwanda. Ook staat daar het bankrekening-
nummer van Protestantse Solidariteit
vermeld.

Giften kunnen worden overgemaakt op de
rekening van Protestantse Solidariteit: BE 37
0680 6690 1028 (onder vermelding

van ‘Rwanda-2023’)

Intussen gaat ook onze inzameling voor de
Vakschool in Mutuntu door, al begrijpen we
dat nu de noodhulp aan de EPR voorrang
geniet. Informatie over de Vakschool vinden
jullie ook op de website.

Er is nog iets. De Jumelagewerkgroep is nog
steeds op zoek naar mensen die een warm
hart hebben voor zending, oecumene en
werelddiaconaat. De Jumelagewerkgroep
bestaat sinds enige tijd uit drie personen, en
dat is eigenlijk te weinig. We zijn dus echt op
zoek naar nieuwe mensen.

Verder wensen we jullie van harte een
gezegend Pinksterfeest toe: het feest van
Gods Geest die over de grenzen van afkomst,
taal en cultuur heen wil reiken.

De Geest van Gods liefde, wereldwijd.

Namens de Jumelagewerkgroepen in ABL en
Kirinda: ds. Douwe Boelens



Bij de kerkdienste

Kerkdiensten Protestantse Kerk Brussel
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Zondag 4 juni, Trinitatis, 15.00 uur
Intrededienst van ds. Judith van
Vooren

(geen dienst in de voormiddag)
Voorgangers ds. Petra Schipper

en ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager Anita Bultena
Organist Felix Snyers

Gemeentelid Frits Bastiaens
Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Zondag 11 juni

1**° zondag na Trinitatis

na de dienst: gemeentevergadering
Voorganger Gertjan Bikker
Ambtsdrager Anita Bultena

Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Cathrien Orie
Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Zondag 18 juni

2°¢ zondag na Trinitatis

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Paola Vitulano

Organist Anna Rusakova

Gemeentelid Rob van Drimmelen
Collectes Protestantse Solidariteit/Kerk

Zondag 25 juni

1*¢ zondag van de zomer
Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager Eugéne Kitoko
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Greet Heslinga
Collectes Diaconie/Kerk
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Zondag 2 juli

2% zondag van de zomer
Voorgangers ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager Lex Buddingh
Organist Felix Snyers

Gemeentelid Frits Bastiaens
Collectes PSC/Kerk

Zondag 9 juli

3% zondag van de zomer
Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Anne Theo Seinen
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Cathrien Orie
Collectes VPKB/Kerk

Zondag 16 juli

4% zondag van de zomer

dienst van Schrift en Tafel
Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager Anita Bultena
Organist Anne Theo Seinen
Gemeentelid Rob van Drimmelen
Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 23 juli

5% zondag van de zomer
Voorganger ds. David Schiethart
Ambtsdrager Paola Vitulano
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Frits Bastiaens
Collecte Kerk & Wereld/Kerk



Zondag 30 juli

6° zondag van de zomer

Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager Lex Buddingh

Organist Sabine Geerlof-van de Zande
Gemeentelid Ko van der Meer
Collectes Jumelage ABL-Kirinda/Kerk

Kerkdienst Bethlehemkerk

Zondag 4 juni, Trinitatis

Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdragers: Johanna Jonkman

en Henri Van de Wouwer

Aanvang: 10.00 uur

Adres: Kerkstraat 60, 1701 Itterbeek

Zondag 6 augustus

7% zondag van de zomer
Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager Eugéne Kitoko
Organist Felix Snyers
Gemeentelid Greet Heslinga
Collectes VPKB/Kerk

Vakanties van de predikanten

s. Judith Van Vooren hoopt dit
jaar vakantie te houden van 3 tot
10 juli en van 11 augustus tot 6
september.
Ds. Douwe Boelens hoopt op vakantie te zijn
van 10 juli tot 10 augustus.
In principe hopen ze elkaar te vervangen
tijdens hun vakantiemaanden.

Opheffing van Vocaal Ensemble Gaudeamus

et spijt in het hart, maar ook met

dankbaarheid heeft Vocaal

Ensemble Gaudeamus besloten
om zijn activiteiten stop te zetten. Met hen
kijken we terug op een prachtige periode van

15 jaar (2007-2022), waarin ze veel kerk-
diensten hebben mogen opluisteren. Nu is
de tijd gekomen om ermee op te houden,
maar de gemeente van de PKB denkt dank-
baar terug aan hun vele muzikale bijdragen.

Verkiezingen tijdens de gemeentevergadering op 11 juni

p 11 juni vindt onze jaarlijkse

Gemeentevergadering plaats.

De lijst van stemgerechtigde leden
is beneden in de hal te bekijken.
De convocatie zal u per mail worden toe-
gezonden.

Tijdens de vergadering vinden ook de
verkiezingen van nieuwe ambtsdragers
plaats.

Diaken Jart Voortman is niet herverkiesbaar.
De diakenen Eugene Kitoko en Paola Vitulano
stellen zich kandidaat voor herverkiezing
voor een periode van twee jaar.

Ouderling Anita Bultena stelt zich eveneens
herverkiesbaar voor een periode van twee
jaar.

De Kerkenraad is verheugd u mee te delen
dat Anne Theo Seinen zich verkiesbaar stelt
als diaken voor een periode van twee jaar.

Tijdens de gemeentevergadering zal ook
worden gestemd over de leden van de
bestuursraden van de twee erkende
protestantse geloofsgemeenschappen
waaruit onze kerk bestaat, namelijk de
bestuursraad voor Brussel en deze voor
WOTO.

De kandidatenlijsten zijn beneden in de hal
uitgehangen. We zijn verheugd dat alle
bestuursleden die op het einde van hun
mandaat zijn gekomen, zich herkiesbaar
hebben gesteld.

Het betreft: Dorus Boland, Lex Buddingh,
Hendrik De Hertogh en Paola Vitulano voor
Brussel, en Gerco van der Linden en Paul Van
den Steene voor WOTO.

Indien geen gegronde bezwaren worden
ingediend voor zondag 11 juni, zal tot hun
(her)verkiezing worden overgegaan.



Gemeentenieuws
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Actie Vrijwillige Bijdragen 2023

“PKB Brussel — wij zijn verbonden - ieder met een eigen identiteit”

p zondag 16 april is het jaarthema

van de Actie Vrijwillige Bijdragen

tijdens de kerkdienst voorgesteld
door Gerco van der Linden. Ds. Douwe
speelde in op het thema tijdens de preek.
Eerder in de dienst lazen we uit de
bijhorende Bijbeltekst.
Ik citeer Genesis 49 vers 28: “Dit waren alle
stammen van Israél, twaalf in getal, en met
deze woorden gaf hun vader elk van hen een
eigen zegen.”

In een aantal hoofdstukken van datzelfde
Bijbelboek lezen we over de toezegging van
God dat hij Israél tot een groot volk zal
maken en een eigen land zal geven. De
twaalf stammen waren allemaal verbonden
door hun geloof in de God van Israél.

Een identiteit hebben is zo belangrijk.

Je identiteit is gebaseerd op je geschiedenis,
traditie(s) en religieuze overtuiging.

Het helpt bij het vormen van een gemeen-
schap en het bepalen van je eigen plaats
binnen de samenleving.

Je identiteit is niet alleen iets persoonlijks.
Het is ook belangrijk om anderen bij deze
identiteit te betrekken. Dit betekent niet
alleen dat je deel uitmaakt van een grotere
gemeenschap van gelovigen, maar ook dat je
je verantwoordelijk voelt voor het welzijn
van deze gemeenschap.

De kerk kan helpen bij het bepalen van je
identiteit. Je geloof delen en beleven zonder
je identiteit te verliezen willen wij mogelijk
maken ook in onze kerk.

Het kerkgebouw onderhouden en behouden
is belangrijk, zodat we nog lang de vreugde
om het Woord van God mogen horen en
ervaren.

Daar hoort natuurlijk ook een kostenplaatje
bij dat we samen willen dragen: samen
wekelijks iets in de collectezak deponeren en
samen participeren in de Vrijwillige Bij-
dragen.

In 2022 hebben we 91% van het begrote
bedrag ontvangen. Wij danken hierbij alle
gevers die daarmee ons project en dus de
kerk ondersteunden.

Het spreekt voor zich dat wij de Vrijwillige
Bijdragen wederom van harte aanbevelen en
hopen dat u ook dit jaar weer meedoet.

Wenst u graag uw bijdrage(n) te storten, dan
kan dat op onderstaande rekening met de
vermelding: ‘Vrijwillige Bijdragen 2023’
Protestantse Kerk Brussel

IBAN: BE22 4331 1627 6147

BIC of SWIFT: KREDBEBB

Ondertussen heeft u de jaarlijkse folder ont-
vangen per mail (sommigen per post). Wenst
u een papieren versie, dan kan u onder-
getekende hierover contacteren.

Het jaarthema werd bedacht en uitgewerkt
door Cathrien Orie (lay-out van de folder,
tevens afbeelding), Gerco van der Linden en
mezelf.

Dank aan jullie allemaal.

Namens de Commissie Actie Vrijwillige
Bijdragen dank ik u alvast hartelijk voor uw
giften.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse
02 - 251 59 30 - ingrid@dehertogh.com



Twaalf edelstenen

“Men graveerde de namen van Israéls
zonen in de onyxstenen, zoals men
zegelstenen snijdt, men vatte de
stenen in gouden kassen en zette ze op
de schouderstukken van de priester-
schort, om de HEER aan de Israélieten
te herinneren; zo had de HEER het
Mozes opgedragen.

De borsttas weefde men even vak-
kundig als de priesterschort, van goud-
draad, van blauwpurperen, rood-
purperen en karmozijnrode wol en van
getwijnd linnen garen.
Dubbelgeslagen was het weefsel
vierkant, een span lang en een span
breed.

Er werden vier rijen stenen op gezet:
de eerste rij werd gevormd door een
robijn, een topaas en een smaragd, de
tweede rij door een granaat, een
saffier en een aquamarijn; de derde
door een barnsteen, een agaat en een
amethist, en de vierde door een tur-
koois, een onyx en een jaspis, allemaal
in gouden kassen gevat.

Er waren twaalf stenen, zoals er
twaalf namen zijn van Israéls zonen: in
elke steen werd de naam van een van
de twaalf stammen gegraveerd, zoals
men zegelstenen snijdt.”

Exodus 39:6-14

e twaalf edelstenen uit het borstschild van

de hogepriester vertegenwoordigen met

hun specifieke kleurverschillen de twaalf
stammen van Israél.
Elke stam had zo zijn eigen identiteit en tradities.
Toch waren ze samen onder hun eigen kleur (steen)
vertegenwoordigd in het borstschild.
In de oudheid had men natuurlijk een rijkheid van
kleuren in de natuur. Ook waren er al pigmenten
voor muurschilderingen en om kleding mee te
verven. Edelstenen boden een nog uitgebreider
gamma van diversiteit. Eén van de oudste beschrij-
vingen van edelstenen vindt men in de Bijbel.
Stenen werden ook uitgesneden met afbeeldingen
en zo kreeg men kleurnuances door de verschillende
kleurlagen in de steen.
Elke steensoort heeft een andere hardheid.
Hierdoor konden cameeén (in reliéf gesneden sier-
stenen) gemaakt worden.
Ook werden er al ronde kleizegels uitgesneden: een
soort rol van steen, die door de natte klei werd
gerold. Dit gaf een afdruk in de klei die bijvoorbeeld
op een sluiting kon worden gesmeerd. Zo kon men
een kostbaar bezit verzekeren van een bescherming.
Was het zegel nog intact na terugkomst, dan was het
kostbare bezit onberoerd gebleven.
Verhalen genoeg te vertellen over de waarde van
deze giften van onze aarde. En elk heeft zijn waarde.
Zoals ook ieder mens zijn/haar eigen identiteit en
waarde heeft.

Cathrien Orie

Cursus voor godsdienstleerkrachten en andere belangstellenden

ilt u meer weten over het

ontstaan van de Bijbel?

Of bent u geinteresseerd in
geloofsvragen, ethiek, of in het Jodendom?
Het HIPGO (Hoger Instituut Protestantse
Godsdienstwetenschappen) biedt reeds meer
dan vijftig jaar een cursus aan die waarin

deze vragen behandeld worden...

Talloze godsdienstleerkrachten volgden deze
opleiding om les te mogen geven. De cursus
staat echter open voor iedere belangstellen-

de.

De lessen vinden plaats op woensdagnamid-
dagen in het ‘Huis van het Protestantisme’
(Brogniezstraat 44, 1070 Brussel), op
wandelafstand van het station Brussel-Zuid
of van de Nieuwe Graanmarkt. Ze worden
gegeven door enthousiaste lectoren, die
gekwalificeerd zijn binnen hun vakgebied.
Inschrijven kan per module (u betaalt € 15,-
per cursusmiddag).

Een overzicht van de aangeboden vakken
vindt u op https://hipgo.be/rooster.htm

Dick Wursten (codrdinator), info@hipgo.be



House of Compassion vraagt aandacht voor hedendaagse slavernij

p zaterdag 10 juni wordt in het

House of Compassion van 11.00

tot 13.00 uur een voormiddag
gehouden in het teken van ‘Hedendaagse
slavernij’. Er is een programma met sprekers
zoals mevr. Jeanne Devos en met debat.
Hierna volgt een vernissage van de tentoon-
stelling ‘Slavernij, ook vandaag nog’.
Ter afsluiting wordt er een ‘solidaire
maaltijd’ gehouden. De toegang is gratis,
mits men zich inschrijft.

Op de avond van maandag 19 juni geeft het
House of Compassion van 19.00 tot 21.00
uur gelegenheid om twee documentaires te
bekijken onder de titel ‘Hedendaagse
slavernij in zicht’.
De documentaires heten “Bangladesh
revisited” en “Qatar aan de Schelde”.
Dit avondprogramma wordt online vertoond.
Ook van dit programma geldt dat het gratis
is, mits men zich inschrijft.
www.houseofcompassion.be/inscription

Oproep voor het ‘Gemeenteboekje 2023’

Beste gemeenteleden,

e tweede editie van het Gemeen-

teboekje is alweer meer dan twee

jaar oud. Er zijn ondertussen al
heel wat adreswijzigingen geweest en er zijn
nieuwkomers die misschien niet op de
hoogte zijn van het bestaan van dit boekje
en er ook wel willen in staan en bezitten.
Het gemeenteboekje wil een hulpmiddel zijn
om de onderlinge contacten gemakkelijker
te maken.

In het gemeenteboekje staan alleen de
adressen van gemeenteleden die daarin
willen vermeld staan. Want, vanwege de
privacyregels mogen we als kerk uw adres
niet zomaar vrijgeven. Daarvoor moet u
toestemming geven. Door uw gegevens in
het boekje te laten plaatsen, geeft u toe-
stemming aan hen die ook in het boekje
staan er gebruik van te maken.

Daarom ontvangen alleen de personen die
zich gemeld hebben het nieuwe gemeente-
boekje. We geven het boekje en de gegevens
niet door aan ‘derden’.

De tekst, vermeld in het Gemeenteboekje
luidt:

Privacy

Dit gemeenteboekje is alleen voor intern
gebruik voor leden van de Protestantse Kerk
Brussel (PKB). Het is verboden om de per-
soonlijke gegevens van deze leden aan
mensen, organisaties of instanties van buiten

de kring van de PKB ter beschikking te
stellen.

Dit boekje mag niet in een digitaal bestand
verspreid worden.

Voor een nieuwe editie vragen we:

« Hebt u al een gemeenteboekje? Wilt u
controleren of de gegevens nog juist zijn.

« Wilt u geschrapt worden? Laat het ons
weten.

« Hebt u geen gemeenteboekje en wilt u er
ook graag in staan? Geef ons dan de
gegevens, die u vermeld wilt zien.

In principe: adres, vaste telefoon, GSM,
e-mail - maar minder mag ook.
Eventueel ook vermelding van kinderen
(met geboortejaar) en echtgenoot/echt-
genote.

Wilt u zo snel mogelijk deze oproep
reageren?

Aan: Mark van Wechem (secretariaat),

op het kerkadres,
(info@protestantsekerkbrussel.be)

of van woensdag tot zaterdag per telefoon
op het bureau: 02 512 03 67.

Voor wie e-mailen of telefoneren moeilijk is:
vraag een familielid of een bekende of ze het
willen doorgeven, graag vaor 30 juni 2023.
Dan kunnen we het zeker in september uit-
delen aan de betrokkenen.

Met dank bij voorbaat!

Antoinette Panhuis
Mark van Wechem, Kerkelijk Bureau



De zegen voor de Israélieten
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(Numeri 6:22-27)

ozes en zijn broer
Aédron hebben het heel
erg druk gehad. Ze
hebben alle mannen van Israél
geteld. Er zijn duizenden, duizen-
den mannen die in het kamp in de
woestijn wonen. Ze zijn samen met
hun vrouwen en kinderen op weg
naar het land dat God beloofd
heeft. Hoe tel je zo veel mannen?
Nou, gelukkig zijn alle mensen van
Israél verdeeld in groepen. In
twaalf familiegroepen. Jakob had
twaalf zoons, en al die zoons
hebben grote families gekregen. Die families
worden ‘stammen’ genoemd. Elke stam, elke
familiegroep, kampeert op een ander plekje
in het kamp. Elke groep heeft een eigen plek
gekregen in de buurt van de tent van God.

Mozes en Adron en hun helpers tellen eerst
de mannen uit de stam Ruben. Daarna de
mensen uit de stam Simeon. En dan de
mensen uit de stam Gad en de stam Juda. Ze
schrijven alle namen op een lijst. Als ze klaar
zijn, weten ze precies hoeveel mannen
soldaat kunnen worden. Die mannen kunnen
de vrouwen en kinderen beschermen als er
vijanden komen.

De mannen uit de stam Levi hoeven geen
soldaat te worden. Ze krijgen een speciale
taak. Ze mogen werken in de tent van God.
God vertelt aan Mozes wat voor werk de
Levieten moeten doen. Hoe ze een offer
moeten brengen. Hoe ze de tent van God
moeten inpakken als ze weer verder gaan
reizen in de woestijn. Hoe ze de spullen uit
de tent van God moeten dragen. Overal zijn
regels voor. Niet alleen voor de Levieten.
Maar ook voor de andere mensen. Wat je
moet doen als je iets verkeerds hebt gedaan.
Wat je moet doen als iemand iets van een
ander kapot heeft gemaakt. Wat je moet
doen als iemand iets heeft gestolen.

Mozes heeft de regels niet zelf bedacht. Het
zijn de regels van God. Van God, die de
Israélieten gered heeft uit Egypte, waar ze
het heel zwaar hadden. God, die elke dag
met de mensen meegaat. Die ze eten en
drinken geeft. En die voor ze zorgt en van ze
houdt alsof het zijn eigen kinderen zijn.

God heeft die regels niet bedacht omdat Hij
het de mensen moeilijk wil maken. Die
regels zijn er omdat God zo veel van de
Israélieten houdt. God wil dat het goed met
ze gaat. Dat de mensen en de kinderen
elkaar helpen. Dat ze goede dingen voor
elkaar doen. Dat ze van elkaar houden. Dat
ze weten wie God is: Een goede vader die
heel veel van hen houdt. Die ervoor zorgt
dat ze veilig zijn, dat ze eten en drinken
hebben. Maar ook: een God die niet tegen
oneerlijkheid kan. Die er niet tegen kan als je
doet alsof hij niet bestaat.

Hé, wat is dat? Er komt een man uit de tent
van God. Hij draagt prachtige kleren. Het is
Adron, de broer van Mozes. De hogepriester.
Hij heeft een tulband op zijn hoofd, en hij
draagt een prachtige jas van blauwe wol,
met daaroverheen een schort. Op zijn borst
hangt een tas waarop twaalf edelstenen zijn
genaaid. Een edelsteen voor elke stam, voor
elke familiegroep.




‘Mensen!’ roept hij. ‘Kom allemaal hier!

Ik heb goed nieuws voor jullie, goed nieuws
van God!’ Tenten gaan open. Kinderen
komen aanrennen. Mannen en vrouwen
komen er achteraan. Wat zal Adron gaan
zeggen? Zal hij nieuwe regels geven? Of wil
God misschien dat ze de tenten weer
inpakken om verder te gaan? Langzaam
wordt het stil. ledereen kijkt naar Adron.

‘Dit is wat God tegen jullie wil zeggen!’ zegt
hij. Hij steekt zijn armen uit. De twaalf edel-
stenen op zijn borst schitteren in het licht
van de zon.

‘God zal jullie gelukkig maken,” zegt Adron,
en zijn stem klinkt door het hele kamp. ‘God
zal jullie beschermen. God zal altijd bij jullie
zijn. Hij zal voor jullie zorgen. God zal altijd
aan jullie denken. Hij zal jullie vrede geven.’
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De grote mensen en de kinderen kijken
elkaar blij aan. Geen nieuwe regels. Geen
dingen die ze moeten doen. Dit is God die
naar hen toe komt en hun zijn zegen geeft.
Die zegt: ‘Ik houd van jullie. Ik zorg voor jullie.
Ik ben bij jullie. Bij Mij zijn jullie veilig.’

Als God dat tegen je zegt, dan hoef je niet
bang te zijn voor wat er gaat gebeuren. Dan
hoef je nergens meer bang voor te zijn. Dan
kun je vrolijk verder. De grote mensen gaan
weer aan het werk. En de kinderen zingen:

Waar ik ook ga, God is erbij.

Als Hij me ziet, dan glimlacht Hij.

Hij zorgt voor ons, het maakt me blij:
God houdt met heel zijn hart van mij.

Overgenomen uit: Bijbel Basics
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zegenen

lemand zegenen’ betekent: iemand het goede wensen, goede dingen tegen iemand zeggen
over zijn toekomst, uit naam van God. Het is niet hetzelfde als een complimentje maken of
een cadeautje geven. Zegenen heeft altijd te maken met het geloof dat God doet wat er in de
zegen gezegd wordt. Als je iemand zegent, betekent het dat je wenst dat God goed voor hem of
haar is. In de zegen in Numeri 6 wordt niet gezegd welk gebaar er bij deze zegen hoort.
Maar in Leviticus 9:22 staat dat Adron zijn handen uitstrekt als hij het volk van Israél zegent.
Dat gebaar ken je misschien wel van de zegen in de kerk.
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