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Colofon 

D 
e Protestantse Kerkbrief is het 

blad van de Protestantse Kerken 

in en rond Brussel. 

Het verschijnt een zestal keren per jaar. 

E-mailadres: kerkbrief@gmail.com 

Verantwoordelijke uitgever: 

ds. Douwe Boelens 
 

De redac/e behoudt zich het recht voor om 

een ingezonden ar/kel in te korten, 

redac/oneel te bewerken of niet te 

publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor 

de inhoud van de ar/kelen en slechts ten 

dele voor de s/jl. Reac/es zijn al/jd welkom! 
 

Uiterste inleverdatum voor de kopij Kerk-

brief december 2025 en januari 2026: 

maandag 17 november 2025 

Agenda 

• Maandag 13 oktober, 14.30 uur: Bijbel-

kring in Wemmel 

• Zaterdag 18 oktober, 10.00 tot 13.00 uur: 

Ontmoe/ngsdag Leprazending in de PKB 

20.00 uur: Taizégebed in Dilbeek 

• Zondag 19 oktober, 11.00 uur: Jubileum-

viering 75 jaar Kapel van Zavelenborre 

• Maandag 20 oktober, 20.00 uur: Taizé-

gebed in Overijse 

• Zondag 26 oktober (Hervormingszondag): 

gemeenschappelijke dienst in Vilvoorde 

• Zondag 9 november: ‘Kerkkriebels’ 

• Maandag 17 november, 14.30 uur: Bijbel-

kring in Wemmel 

• Woensdag 19 november, 20.00 uur: Taizé-

gebed in Tervuren 

• Zaterdag 22 november, 9.00 uur: Synode  

20.00 uur: Taizégebed in Dilbeek 

• Zondag 23 november: Gedachtenisdienst 

• Zondag 30 november: presenta/es van 

‘het Ziekenhuis’ in de kerk 

Reis naar Krakau William Tyndales spaghe3 bar 

Foto op de voorpagina: 

Dorus en Joke Boland-van Gemeren, 

Fernand en Nel Vrydag-Moleman, 

twee diamanten echtparen 
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Bij de kerkdiensten 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Brussel 

Zondag 12 oktober, 4
de

 van de herfst 

Voorganger ds. Petra Schipper 

Ambtsdrager A. Seinen 

Organist R. Auquier 

Gemeentelid R. van Drimmelen 

Collectes Kerk en Wereld/Kerk 

 

Zondag 19 oktober, 5
de

 van de herfst 

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager A. Bultena 

Pianist N. Tollenaer 

Gemeentelid E. Kitoko 

Collectes Diaconie/Kerk 

75 jaar Zavelenborre 

 

Zondag 26 oktober, Hervormings-

zondag, dienst van Schri! en Tafel 

Gemeenschappelijke dienst in 

Vilvoorde 

Voorgangers ds. Edwin Delen (S) 

en ds. Douwe Boelens (T) 

Collectes Faculteit/Diaconie 

 

Zondag 2 november, 7
de

 van de herfst 

Voorganger 

Ambtsdrager nog niet bekend 

Organist Anna Rusakova 

Gemeentelid J.K. van der Meer 

Collectes VPKB/Kerk 

 

Zondag 9 november, 8
ste

 van de herfst 

Kerkkriebels 

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager A. Bultena 

Organist Raymond Auquier 

Gemeentelid F. Bas/aens 

Collectes Kerk en Wereld/Kerk 

 

Zondag 16 november, 

9
de

 van de herfst 

Voorganger Gertjan Bikker 

Ambtsdrager P. Dekker 

Organist A. Rusakova 

Gemeentelid L. Buddingh 

Collectes Diaconie/Kerk 

 

Zondag 23 november, 

Voleindingszondag 

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager A. Seinen 

Organist R. Auquier 

Gemeentelid G. Heslinga 

Collectes VPKB/Kerk 

 

Zondag 30 november, 1
ste

 van Advent, 

presenta+es van ‘het Ziekenhuis’; 

ook dienst in Kapel Zavelenborre 

Voorganger ds. D. Boelens 

Gemeentelid F. Bas/aens 

Organist A. Rusakova 

Gemeentelid E. Kitoko 

Collectes Protestantse Solidariteit/

Kerk 

 

Zondag 7 december, 2
de

 van Advent 

Voorganger dhr. L. Nijs 

Ambtsdrager P. Dekker 

Organist A. Rusakova 

Gemeentelid R. van Drimmelen 

Collectes VPKB/Kerk 
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Medita+e 

Nog één wit blad 

N 
og 

één 

wit 

blad… niet om 

een preek te 

schrijven, niet 

om een ar/kel 

te bedenken, 

ook niet om een 

vergadering 

voor te bereiden 

of een verslag te 

schrijven, maar om jullie, lieve lezers en 

lezeressen, leden en sympathisanten van 

‘onze’ gemeente, hartelijk te danken voor de 

laatste jaren van mijn predikantschap in jullie 

inspirerende en warme gezelschap. 
 

Eind 1984 werd ik als ‘vicaris’ verbonden aan 

de toenmalige Graanmarktkerk. 

Ik verrichKe met name allerlei vormen van 

kinder- en jeugdwerk en werkte tegelijker/jd 

aan het behalen van een licen/aat protes-

tantse godgeleerdheid aan ‘onze faculteit’ in 

de Bollandistenstraat. 

Ds. Karel Hanhart was des/jds predikant in 

de Graanmarktkerk en een goede leer-

meester. Dat gold ook voor ds. Henk van 

Tilburg van de Guido-de-Brèskerk, waar ik 

enkele maanden als proponent aan de slag 

ging. Bij ds. Willy Willems kon ik steeds 

terecht voor steun en goede raad. Ik ben hen 

heel erg dankbaar. 
 

Toen ik mijn studie had afgerond werd ik 

beroepen in de Bethlehemkerk en onze 

wegen scheidden zich. Toch verloren we 

elkaar nooit uit het oog. Enerzijds omdat de 

Brusselse Kringkerken steeds nauw samen-

werkten, anderzijds omdat ik ook ac/ef was 

op bovenplaatselijk niveau en zo de mensen 

uit Brussel her en der bleef tegenkomen. 
 

Na vele omzwervingen door protestants 

België, werden wij tensloKe weer tot 

elkaar geroepen en werd ik op 4 juni 2023 

beves/gd als predikante voor WOTO. 

Naast het ‘gewone’ gemeentewerk – maar 

wat heet ‘gewoon’? – zou mijn aandacht uit-

gaan naar het project stadspredikantschap 

voor Brussel. Daar was al lang en goed aan 

gewerkt, maar men wilde nu doorpakken met 

iemand met de nodige kennis en connec/es 

in zowel Nederlandstalig als Franstalig 

protestants Brussel. Ik vond het een 

uitdagende opdracht. 

De overstap naar Brussel voelde werkelijk als 

thuiskomen na jarenlange afwezigheid. 

De gemeente was veranderd, mensen waren 

gegaan en anderen gekomen, en tegelijker/jd 

voelde het alsof ik nooit was weggeweest, zo 

vertrouwd. Ook kreeg ik een nieuwe directe 

collega, ds. Douwe Boelens. Ik dank hem voor 

de jaren dat we samen deze kerk mochten 

dienen, het bracht mij weer nieuwe inzichten 

en invalshoeken. 
 

‘Verandering van spijs doet eten’ luidt het 

spreekwoord; ik heb deze laatste jaren 

dan ook met vernieuwde energie en ‘appé%t’ 

mogen werken. Ik ben vooral met veel liefde 

en plezier in jullie midden geweest. 

Het was een bijzondere gewaarwording dat 

er inmiddels gezongen werd uit het zo-

genaamde Nieuwe Liedboek dat werd 

ingevoerd in de /jd dat ik in het Franstalig 

landsgedeelte werkzaam was. Ik besePe dat 

ik ook meer georiënteerd was geraakt op de 

Franstalige theologie en literatuur en vroeg 

me af hoe ik nu het beste van twee werelden 

bijeen kon brengen. 
 

Voor het stadspredikantschap werd een 

werkgroep opgezet met leden van onze 

gemeente, vrij snel uitgebreid met leden van 

het district Franstalig Brabant. 

Vorig jaar konden we het einddocument 

presenteren, onder de veelzeggende /tel 

‘Tot Uw dienst’. Inmiddels is het beroepings-

werk begonnen met naar ik hoop spoedig 

zicht op een nieuwe werker in Gods goede 

gaarde. 
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Het is de afgelopen weken verschillende 

malen gezegd, voor mij is de cirkel rond! 

Mij rest jullie allen te bedanken, uit de grond 

van mijn hart, voor deze mooie jaren, voor 

het vertrouwen, voor de vriendschap en de 

liefde die niet alleen ik maar ook mijn man, 

Tarik, mocht ontmoeten. Hartelijk dank ook 

voor het mooie dubbel-cadeau dat ik van 

jullie mocht ontvangen bij mijn afscheid. 

We dragen jullie mee op onze reis! 

Het ga jullie goed, als gezegenden van de 

Levende God! 

Met warme groet, 

ds. Judith van Vooren 

In memoriam Nelly Van den Steene-Ojers 

O 
p zater-

dag 6 

sep-

tember jl. namen 

wij afscheid van 

Nelly Ojers; zij 

was onder ons 

beter bekend als 

Nel Van den 

Steene. 

Nel werd geboren 

in Anderlecht op 23 januari 1926 en overleed 

toen zij bijna honderd was, te Overijse op 11 

augustus 2025, in liefdevolle nabijheid van 

haar zoon Paul. 

Nel was een bijzondere vrouw, sterk en zelf-

bewust. Zij trad in het huwelijk met Samuel 

Van den Steene en zij kregen twee zoons, 

Danny en Paul. Nel bes/erde haar gezin en 

huishouden met ferme doch liefdevolle 

hand. 

Na het overlijden van Samuel in 1972, mocht 

zij een nieuwe levenspartner vinden in Peter 

Lange die helaas in 1986 s/erf. Zij was steeds 

moedig in de moeilijke periodes van haar 

leven, zo ook toen haar oudste zoon Danny 

overleed in 2021. 

Ook was Nel steeds omringd door haar 

familie. Haar kleinkinderen houden de herin-

nering aan een lieve en aKente oma/omi. 

Naast haar familie kon Nel ook rekenen op 

haar brede vriendenkring. Die vriendschap-

pen ontstonden vaak via de kerk waarvan zij 

deel uitmaakte. Zij was steeds ac/ef 

betrokken bij het gemeenteleven en droeg 

verantwoordelijkheid onder andere in het 

diaconale werk en in de Samen-op-Weg 

commissie. 

In de /jd van de Guido-de-Brèskerk richKe ze 

een koor op dat leden van alle Kringkerken 

samenbracht en verbond, vaak voor het 

leven. 

Ook op haar werk werd zij ten zeerste ge-

waardeerd en zij vond er grote voldoening. 

Nel woonde de laatste jaren in Woonzorg-

centrum Zoniën in Overijse waar ze fijne 

contacten heeP kunnen opbouwen met het 

personeel en medebewoners. Het tekent Nel 

dat ze graag en enthousiast deelnam aan de 

ac/viteiten die daar werden georganiseerd, 

vooral wanneer muziek en dans op het 

programma stonden. Beide speelden immers 

een belangrijke rol in haar leven. 

De dankdienst voor haar leven vond plaats in 

het uitvaartcentrum Coorevits-Zoniën in 

Overijse. Naast de warme getuigenissen die 

we mochten horen was er ook ruim aan-

dacht voor de muziek en de Psalmen die 

haar begeleidden in goede en in kwade 

dagen. 

Als lezingen voor de dankdienst koos Paul 

twee van haar lievelingspsalmen, Psalm 139 

en 23. In die Psalmen klinkt het diepe Gods-

vertrouwen door waaruit ook Nel leefde. 

Dit vertrouwen is de grondtoon van waaruit 

ieder lied, hetzij klaagzang of loflied, naar de 

hemel vloeit. In ditzelfde vertrouwen namen 

wij dan ook dankbaar afscheid van Nel. 

TensloKe, Nel heeP van het leven genoten. 

Als tekst op het bedankkaartje kunnen we 

dan ook lezen: Leef! 

Wij wensen haar zoon, Paul, haar schoonkin-

deren en kleinkinderen, haar familie en 

vrienden, de trouwe nabijheid van de 

Levende. 
 

ds. Judith van Vooren 
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Groener geloven 

Onder de %tel ‘Groener geloven’ willen we in de Kerkbrief regelma%g iets doorgeven wat verband 

houdt met de zorg voor de Schepping: klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid. 

In november 2025 viert Oikocredit haar 50-jarig jubileum als coöpera%eve impact-investeerder. 

Een goede reden om er in deze rubriek ‘Groener geloven’ aandacht aan te besteden, 

omdat investeren in duurzaamheidsprojecten één van de speerpunten van Oikocredit is. 

Enkele gemeenteleden zijn of waren nauw betrokken bij Oikocredit, zelfs vanaf het eerste uur. 

50 jaar Oikocredit 

Oikocredit: 

50 jaar duurzame investeringen in morgen 
 

O 
ikocredit werd opgericht in 1975 

onder Nederlands recht 

(‘S%ch%ng’) met hoofdzetel in 

Amersfoort. Van een gewaagd idee in de 

Wereldraad van Kerken is zij uitgegroeid tot 

een wereldwijde, respectvolle speler die 

financiële inclusie, duurzaamheid en sociale 

vooruitgang combineert. 
 

Ons gemeentelid Rob van Drimmelen, des-

/jds werkzaam bij de Wereldraad van 

Kerken, was nauw bij de oprich/ng van 

Oikocredit betrokken(*). 

Bij de ini/a/efnemers voor het opstarten 

van de Belgische steunvereniging Oiko-

credit.be was ook de VPKB betrokken in de 

persoon van Jaap Houtman (overleden op 22 

april 2018). Hans Scholten was jarenlang 

penningmeester van de Belgische steun-

vereniging. En momenteel is Bert Kuypers 

een ac/ef lid van de Raad van Bestuur. 
 

Geschiedenis en mijlpalen 

Oikocredit begon met idealis/sche wortels: 

in 1968 ontstond het idee /jdens een bijeen-

komst van de Wereldraad van Kerken om 

een ethisch investeringsmodel te ontwik-

kelen, voor vrede en solidariteit. 

In 1975 werd de coöpera/e officieel opge-

richt. Tegen 2009 was meer dan € 1 miljard 

geïnvesteerd in het werk van ontwikkelings-

partners. 

Een nieuwe belangrijke stap werd gezet in 

2014 met investeringen in hernieuwbare 

energieprojecten. 

Focus en impact 

Mensen die wat geld over hebben om te 

investeren, die niet in de eerste plaats 

denken aan het hoogste rendement, maar 

voor wie bepaalde waarden belangrijk zijn, 

ziKen goed bij Oikocredit. 

Het kapitaal van investeerders, waarmee 

ondertussen een investeringsfonds van ruim 

€ 1,2 miljard is opgebouwd, wordt gebruikt 

om de partners van Oikocredit te financieren. 

Oikocredit beoogt echte verandering via drie 

kerndomeinen: financiële diensten, 

landbouw en hernieuwbare – of schone 

energie – en kookoplossingen in kwetsbare 

gemeenschappen wereldwijd. 

Tegelijk is er een sterke betrokkenheid 

tussen Oikocredit en degenen die investeren. 

Je blijP betrokken bij wat er met je geld 

gebeurt: het wordt op duurzame wijze aan-

gewend én het blijP jouw geld. 
 

In het afgelopen jaar kregen bijvoorbeeld 

170.000 gezinnen toegang tot schone energie 

via mini zonne-energie netwerken, waardoor 

de CO2 uitstoot werd gereduceerd. 
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Huidige trends en 50-jarig Jubileum 

In 2024 rapporteerde Oikocredit een groei 

van de portefeuille met projecten onder 

andere dankzij investeringen in onderwijs, 

huisves/ng, water en infrastructuur. Dit 

onderstreept hun inzet voor veerkrach/ge 

gemeenschappen. Het jubileumthema luidt 

“50 years of inves�ng in tomorrow” – een 

viering van verleden, partnerschap en toe-

komstdromen. 

Op 4 november 2025 staat een grote con-

feren/e gepland, met events in onder 

andere Nederland (RoKerdam), India, Kenia 

en Brazilië, waarbij wereldwijde solidariteit 

en toekomstvisie centraal staan. Ook wordt 

de GLTA-campagne (“Global Learning for 

Transforma%on and Advocacy”) gelanceerd 

om focus te leggen op leren, verandering en 

klimaatbewustzijn. 
 

Waarom dit relevant is voor onze kerk- en 

geloofsgemeenschap 

Oikocredit deelt waarden die resoneren met 

kerkelijke idealen zoals rechtvaardigheid, 

solidariteit en goed rentmeesterschap. Via 

investeringen in ontwikkeling, duurzaam 

leven en gemeenschapswelzijn kunnen ook 

burgers van onze gemeenschap bijdragen 

aan geloofsverantwoordelijkheid in prak/jk. 

 
Bert Kuypers aan het woord 

“Ruim der/en jaar geleden werd ik door 

Hans Scholten en Jaap Houtman gevraagd 

om van hen het stokje over te nemen in de 

Belgische steunvereniging Oikocredit.be. 

Dit sprak me omwille van drie redenen aan: 

1) Naast ac/ef betrokken zijn bij het sociale 

werk dichtbij (het PSC in Brussel) is inzet 

naar andere delen van de wereld even-

zeer belangrijk 

2) De waarden én projecten van Oikocredit 

sluiten nauw aan bij waar we als bevoor-

rechte mensen onze medemens bij kun-

nen ondersteunen: sterkere weerbaarheid 

en grotere zelfredzaamheid 

3) Graag zet ik mijn professionele (interna-

/onale) ervaring in voor de gemeenschap. 
 

De voorbije jaren heb ik samen met collega-

bestuurders vanuit België ac/ef mogen 

bijdragen aan de ontwikkeling van de 

Belgische steunvereniging. Op /en jaar /jd 

hebben we in België het totaal van geïnves-

teerd kapitaal kunnen verdrievoudigen. 

Daarnaast zijn we nauw betrokken (geweest) 

bij een aantal belangrijke hervormingen en 

aanpassingen van de werking van Oikocredit 

op interna/onaal niveau. Immers, de wereld 

rondom ons verandert snel en een organisa-

/e als Oikocredit staat daarmee voor grote 

uitdagingen, zowel financieel als qua regel-

geving en handhaving van haar investerings-

beleid.” 
 

Daarom: Investeren in mensen en onze 

planeet, en tegelijk jouw spaargeld op lange 

termijn wat laten opbrengen? 

Dat kan via Oikocredit. Ik steun Oikocredit 

ac/ef. Jij ook? 

Meer weten kun je op: 

hKps://www.oikocredit.org/ 

Prak/sche gegevens en contact Oikocredit 

België: 

HuideveKerstraat 165, 1000 Brussel 

Tel. 02 213 04 31 

e-mail: be@oikocredit.be 
 

(*) Zie ar/kel van Rob van Drimmelen in 

de Kerkbrief april/mei 2025, blz. 12 vv 

over het ontstaan. 
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De partners van ‘het Ziekenhuis’ 

Dit is het tweede ar%kel van ‘het Ziekenhuis’ in de Kerkbrief. Even herinneren dat het Ziekenhuis 

(eigenlijk de “Vereniging voor Protestants-Christelijke Ziekenverpleging vzw”) 

een onaAankelijke VZW is die een fonds (aBoms%g van de verkoop van de grond van het 

vroegere Protestantse Ziekenhuis in Ukkel) beheert en natuurlijk gebonden is aan statuten.  

D 
e belangrijkste doelstelling van 

‘het Ziekenhuis’ is om mensen te 

helpen die financiële steun nodig 

hebben uit de gemeente van de Protestantse 

Kerk aan de Graanmarkt en de William-

Tyndale kerk in Vilvoorde. Daarom hebben 

we goede contacten met beide diaconieën. 
 

Naast de financiële steun aan gemeente-

leden besloten we eind 2023 om vier organi-

sa/es financieel te steunen en we denken 

dat het nuZg en goed is dat deze partners 

zichzelf voorstellen. 
 

Dirk Beets, voorziCer 

(beetsdirk@gmail.com) 

 

Straatverplegers - 

Een thuis als nieuwe start 

Beeld u even in dat u vanavond geen dak 

boven uw hoofd zou hebben. 

Dat u zou moeten slapen op straat, zonder 

warmte, zonder veiligheid, zonder vooruit-

zicht op morgen. Voor honderden mensen in 

Brussel en Luik was dit jarenlang een harde 

realiteit. 

Bij Straatverplegers geloven we dat niemand 

gedoemd is om op straat te leven, zelfs de 

meest kwetsbaren niet. Al bijna twin/g jaar 

begeleiden we zo’n mensen naar een nieuwe 

thuis. Dankzij onze aanpak, Housing First, 

bieden we eerst een woning en bouwen we 

van daaruit samen aan zorg en herstel. 

Want pas in de veiligheid van een eigen thuis 

kan iemand zijn leven weer in handen 

nemen. Zo konden we al meer dan 220 

mensen van de straat halen. 
 

Onze pa/ënten worden ouder en kampen 

vaak met complexe noden. Dat dwingt ons 

telkens bij te leren en te innoveren. Zo richt-

ten we, met eigen middelen, een psycholo-

gencel op: twee masters in de psychologie 

ondersteunen nu onze verpleegkundigen en 

maatschappelijk werkers bij pa/ënten met 

psychische problemen, goed voor 70% van 

onze pa/ënten. 

Ook op het vlak van huisves/ng zoeken we 

crea/eve oplossingen. Met de S/ch/ng 

CASA+ bouwen we een woningpark uit. 

Daarnaast plaatsen we woonmodules van 26 

m² op terreinen die projectontwikkelaars 

/jdelijk ter beschikking stellen. Wij krijgen zo 

enkele jaren de kans om mensen te huis-

vesten, terwijl de eigenaar er meteen iemand 

bij heeP die het terrein verzorgt en bewaakt. 

Een duidelijke win-win die toont dat samen-

werking loont. 
 

‘Straatverplegers’ is vandaag een pionier en 

referen/e in de Brusselse en Luikse daklozen-

sector. Wat ons sterk maakt, is dat we 

telkens blijven leren en nieuwe oplossingen 

zoeken. Onze resultaten tonen dat duurzame 

verandering mogelijk is: wie we een thuis 

geven, belandt bijna nooit opnieuw op 

straat, ook al kan het parcours hobbelig zijn. 
 

Maar dat werk is niet vanzelfsprekend. Het 

vraagt blijvende inzet én steun, zoals die van 

de Vereniging voor Protestants-Christelijke 

Ziekenzorg. En daarom zijn we overtuigd dat 

we samen een eind maken aan dakloosheid. 

Met uw steun kunnen wij dit werk verder-

zeKen. Doneer via donate.infirmiersderue.be 

 

Serve the City - 

Samen maken we het verschil 

Serve the City is een vzw, ac/ef in Brussel, 

Leuven en Waver. Ons doel is eenvoudig: 

vrijwilligerswerk toegankelijk maken en 

mensen samenbrengen om hun stad gast-

vrijer en zorgzamer te maken. 
 

Wat begon in 2005 met een kleine groep 

vrijwilligers in Brussel, groeide uit tot meer 

dan 4.000 vrijwilligers per jaar, ac/ef in zo’n 

50 projecten. 
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Onze inzet richt zich op dak- en thuislozen, 

vluchtelingen, ouderen, mensen met een 

beperking en kwetsbare kinderen. 

We organiseren voedselbedelingen, taal-

lessen, huiswerkbegeleiding en prak/sche 

steun aan partnerorganisa/es. 

Dankzij de steun van de Protestants-Christe-

lijke Ziekenverpleging konden projecten 

zoals Street Kindness en Le Phare groeien. 
 

Elke zaterdag trekt Street Kindness de straat 

op met warme maal/jden en voedsel-

pakkeKen, maar ook met /jd en aandacht 

voor daklozen. Bij Le Phare bereiden vrij-

willigers tweemaal per week maal/jden: op 

dinsdag om samen te eten, en op vrijdag als 

a^aalpakket – telkens goed voor meer dan 

100 bezoekers. 

Al dit werk is enkel mogelijk dankzij de inzet 

van onze vrijwilligers. Om het makkelijk te 

maken ontwikkelden we de ServeNow-app, 

waarmee je met een paar klikken een 

project kiest, contact legt met projectleiders 

en meteen kunt meedoen. 

Ben jij klaar om het verschil te maken? 

Download de ServeNow-app en doe mee! 

 

VUB Founda+on - Steun aan kwetsbare 

studenten geneeskunde 

De Vereniging voor Protestants-Christelijke 

Ziekenverpleging vzw (‘het Ziekenhuis’) 

engageert zich voor de samenleving via een 

duurzame samenwerking met de Vrije Uni-

versiteit Brussel. Voor het tweede jaar op rij 

ondersteunt de VZW kwetsbare studenten 

geneeskunde met een financiële beurs. 

Voor deze jongeren betekent dit dat zij hun 

droom om arts te worden kunnen blijven 

volgen, een droom die zonder hulp wellicht 

verloren was gegaan.  

De VUB Founda%on zet zich dagelijks in om 

studenten te ondersteunen die door om-

standigheden dreigen hun opleiding te 

moeten stopzeKen. Met het Caroline 

Pauwels Noodfonds bieden ze hen een 

vangnet. Het fonds werd opgericht door 

wijlen ererector Caroline Pauwels, die 

geloofde dat elk talent de kans moet krijgen 

om zich te ontplooien, los van a_omst of 

financiële situa/e.  

De Vrije Universiteit Brussel is een open, 

stedelijke universiteit die sterk inzet op toe-

gankelijkheid, diversiteit en maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid. Al meer dan 50 

jaar stelt de VUB haar deuren open voor 

iedereen die de ambi/e heeP om te stude-

ren, ongeacht sociale of culturele achter-

grond. Het Caroline Pauwels Noodfonds sluit 

daar naadloos bij aan: het garandeert dat 

begaafde studenten niet uitvallen door 

financiële problemen, maar hun opleiding 

kunnen voltooien en later een waardevolle 

bijdrage kunnen leveren aan de samen-

leving.  

Het gaat om studenten die niet alleen 

academisch sterk staan, maar ook gedreven 

zijn om later bij te dragen aan onze gezond-

heidszorg. Hun mo/va/e en inzet zijn groot, 

maar de financiële druk was voor hen bijna 

onoverkomelijk. De steun van ‘het Zieken-

huis’ maakt een wezenlijk verschil: het opent 

de weg naar een diploma en een toekomst 

waarin zij anderen zullen helpen. 
 

Wat u geeP aan de VUB, krijgt u terug. 

www.vubfounda/on.be 

 

PSC – “Inclusion Numérique” 

Het Protestants Sociaal Centrum in Brussel 

heeP tot doel hulp te verlenen, onder alle 

vormen, aan alle personen die beroep doen 

op haar diensten ongeacht hun poli/eke, 

religieuze of filosofische overtuiging, hun 

cultuur, ras of seksuele geaardheid. 
 

Het project dat we steunen, is ontstaan om 

te voldoen aan de groeiende behoePe op 

het gebied van nuZge digitale vaardigheden 

en om armoede en digitale kloof bij kans-

arme en behoePige jongeren tegen te gaan. 

Er zijn al heel wat trainingen georganiseerd 

in 2024 en 2025 en het is de bedoeling om 

op dezelfde manier verder te werken in de 

laatste maanden van 2025 en 2026. 

De lessen werden trouwens al hernomen. 

Na deze trainingen is het de bedoeling dat 

het bestaande lesmateriaal wordt benut om 

een inclusieve computerruimte te creëren 

die, op de lange termijn, 800 mensen 

“digitaal” kan ondersteunen. 
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H 
et thema dit jaar was “We moeten 

rekenschap afleggen”, ontleend 

aan Hebreeën 4:13 “Niets van wat 

geschapen is blijG voor Hem verborgen, alles 

is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de 

ogen van Hem aan wie wij rekenschap 

moeten afleggen”. 
 

Tijdens haar vergadering in Johannesburg, 

Zuid Afrika, in juni 2025, gebruikte het 

Centrale Comité van de Wereldraad de term 

‘apartheid’ om de situa/e in Gaza en op de 

Westelijke Jordaanoever te karakteriseren. 

Het was niet toevallig dat die term werd 

gebruikt /jdens de vergadering in Zuid Afrika. 

Tijdens de apartheidsperiode werden zwarte 

mensen samengedreven in kleine gebieden – 

Bantustans – die economisch niet levens-

vatbaar waren en die omringd waren door 

land dat onder controle stond van het 

apartheidsregime. Om te kunnen werken in 

de ‘wiCe economie’, moesten de zwarte 

Zuidafrikanen beschikken over pasjes. 

Aanslagen vonden plaats. Opstanden werden 

bloedig neergeslagen. Een analogie met de 

situa/e in het Heilige Land ligt voor de hand. 

Oecumene 

Vrede voor Pales+na en Israël 

Zoals elk jaar, organiseerde de Wereldraad van Kerken ook in 2025, van 20 tot 26 september, 

de Wereldwijde Week voor Vrede in Pales%na en Israël. 

De Week is bedoeld om kerken wereldwijd aan te moedigen 

te bidden voor en te werken aan een einde aan de Israëlische bezeJng en onderdrukking, 

en om zowel Pales%jnen als Israëliërs in vrede te laten leven. 

Het Centrale Comité riep ook op tot het 

invoeren van sanc/es en verantwoordings-

plicht: “Wij roepen staten, kerken en inter-

na%onale instellingen op om sanc%es op te 

leggen voor schendingen van het interna%o-

naal recht, waaronder gerichte sanc%es, des-

investering en wapenembargo”. 

Het Interna%onaal StraAof en de VN-mecha-

nismen die mogelijke oorlogsmisdaden en 

misdaden tegen de menselijkheid onderzoe-

ken, moeten volledig worden ondersteund.” 
 

Materiaal 

Materiaal voor de Wereldwijde Week is te 

vinden op de website: 

hKps://www.oikoumene.org/news/wcc-

shares-resources-for-world-week-for-peace-

in-pales/ne-and-israel 
 

Het gaat onder andere om liturgisch mate-

riaal, sugges/es voor gebeden en getuigenis-

sen. Hoewel de Week achter ons ligt wan-

neer deze Kerkbrief verschijnt, blijP het 

thema actueel. 

Dat geldt ook voor het indringende gebed 

van Mayada Tarazi uit Jeruzalem (familie 

a_oms/g uit Gaza): 
 

“Liefdevolle God, Schepper van alles, 
 

ik sta vandaag niet alleen voor U in gebed, 

maar als getuige – een Pales/jn die de 

verhalen, het lijden en de kracht van mijn 

volk draagt. 

Op dit moment van aanbidding verhef ik mijn 

stem tot U – de bron van leven, liefde en 

gerech/gheid. 

Met een hart vol verdriet, maar ook vol 

hoop, breng ik de pijn van mijn volk in 

Pales/na voor U – vooral in Gaza – waar we 

in ‘real %me’ een genocide meemaken. 

Heer, de wereld mag dan wel haar gezicht 

Muurschildering in Gaza 

Foto: Rob van Drimmelen 
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veranderen, maar U niet. 

U hoort het gehuil van moeders die hun 

kinderen onder het puin zoeken. 

U ziet de angst in de ogen van jongeren die 

niets anders hebben gekend dan belegering 

en vernie/ging. 

U voelt het gewicht van onze rouw, 

het verlangen naar waardigheid, veiligheid 

en vrijheid. 

Uw Zoon, Jezus, zei: “Gezegend zijn zij die 

hongeren en dorsten naar gerech%gheid, 

want zij zullen verzadigd worden.” En dus 

hongeren wij, dorsten wij, en zullen wij niet 

stoppen. 

Wij vragen U, God van gerech/gheid, om 

krach/g onder ons te handelen. 

Beroer de harten van machthebbers. 

Verbreek de s/lte van kerken, leiders en 

na/es. 

Laat niemand vrede claimen terwijl hij 

onrecht negeert. 

Laat niemand liefde prediken zonder de 

onderdrukten te steunen. 

Wij bidden voor alle mensen die te maken 

hebben met geweld en bezeZng – niet 

alleen in Pales/na, maar in het Midden-

Oosten, Afrika en elk land waar mensen 

strijden voor hun recht om in vrijheid en 

waardigheid te leven. 

God van de onderdrukten, geef ons kracht. 

Maak ons geloof ac/ef, ons medeleven luid 

en onze solidariteit echt. Laten we niet alleen 

bidden – laten we handelen. 

Laten we de waarheid spreken. Laten we de 

machtssystemen die het leven vernie/gen, 

uitdagen. Laten we een wereld bouwen 

waarin elk kind veilig is, elk huis heilig is en 

elk volk kan floreren. 

Terwijl ik hier vandaag sta, vraag ik dat deze 

gebedsruimte een ruimte van ontwaken 

wordt. Mogen harten zich openen en mag dit 

gebed ons allen tot ac/e aanzeKen – om de 

bevolking van Pales/na te steunen, ons uit te 

spreken tegen genocide, om een einde te 

eisen aan de bezeZng en om ons geloof te 

beleven door middel van gerech/gheid. 

Liefdevolle God, we zullen niet opgeven. 

We zullen niet stoppen met hopen, lief-

hebben, ons verzeKen – totdat uw gerech-

/gheid zegeviert. 

Totdat de vrijheid komt. Totdat vrede echt is. 

In uw heilige naam bidden we. Amen.” 
 

Rob van Drimmelen 

Muur in Jeruzalem 

Foto: Rob van Drimmelen 

75 jaar Kapel van Zavelenborre 

A 
l vele jaren heeP onze kerk goede 

banden met de Rooms-katholieke 

gemeenschap van de Kapel van 

Zavelenborre in Overijse. 

Behalve vier gemeenschappelijke vieringen 

per jaar, organiseren we ook samen 

gespreksbijeenkomsten en lezingen. 

De Kapel van Zavelenborre werd gebouwd 

en in gebruik genomen in 1950 en bestaat 

dit jaar dus 75 jaar. Die verjaardag is een 

mooie gelegenheid om te vieren en om oude 

en nieuwe banden aan te halen. Dat doen 

we op zondag 19 oktober om 11 uur. 

Achteraf is er een drankje en een hapje. 

Er zal ook een kleine tentoonstelling zijn. 
 

Leden van de Protestantse Kerk Brussel zijn 

voor deze feestelijke bijeenkomst van harte 

uitgenodigd en we hopen met velen van ons 

aanwezig te kunnen zijn. 

Om te kunnen overzien wat er aan hapjes en 

drankjes nodig is, zou het goed zijn om u van 

tevoren op te geven. 

Dat kan bij Rob van Drimmelen: 

robvandrimmelen4@gmail.com, 

GSM 0485 - 64 09 91, tel. 02 - 660 98 34 
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Interview met Fernand en Nel Vrydag-Moleman 

Waar hebben jullie elkaar ontmoet? 
 

Fernand: In de Jeugdvereniging van de 

Gereformeerde Kerk van de Lepagestraat. 

Die hadden een lokaal in de Bockstaellaan in 

Laken. Dat was één straat van ons huis. Ik 

ben een Brusselaar evenals mijn ouders. 

Geboren in Molenbeek! De ouders van 

moeders kant kwamen uit Amsterdam, maar 

geen idee waarom. Moeder was methodist, 

maar is in de Gereformeerde kerk beland. 

Vader was een Brusselaar die werkte voor de 

reinigingsdienst van Laken. In de oorlog was 

hij in het verzet, ‘L’ Armée Secrète’, de ‘WiCe 

Brigade’. Hij was dus de hele oorlog afwezig. 

Daardoor moest moeder, om geld te hebben, 

alles verkopen, zelfs onze hond Nora. Ik 

stapte met mijn moeder op zondagmorgen 

vanuit Laken meer dan een uur naar de kerk. 

Zij had veel steun aan de kerk. Zo is vader er 

nadien ook bij gekomen, met catechisa/e bij 

ds. Bavinck – een fantas/sche dominee! 
 

Nel: Ik ben geboren in Velzen-IJmuiden. Alle 

zomervakan/es doorgebracht op het strand. 

In een vervallen kerk had mijn vader een 

strandhuisje gebouwd (hij was /mmerman). 

Wat hebben we met vriendjes daar een lol 

gehad, bij goed en slecht weer. 

Mijn vader was ook ouderling en hij kon 

prach/g vertellen. Na het middelbaar ben ik 

als au-pair een jaar naar Engeland gegaan en 

nadien een jaar naar Brussel bij een leuke 

familie in Schaarbeek. 

Op zondag was ik vrij, omdat ik naar de kerk 

wilde (maar de afwas van het hele weekend 

stond wel op mij te wachten op maandag 

morgen!) Zo kwam ik bij de jeugdvereniging. 

Fernand bracht mij achter op de fiets naar 

huis. Dat was dus in 1964-65. Ik ben in april 

bij die familie gestopt en in september zijn 

we getrouwd in IJmuiden, ik was net geen 

22. Onze Brusselse kerkvrienden waren erbij! 

De huwelijksreis was één nacht in een hotel 

in Amsterdam en de volgende dag met de 

trein naar Brussel en de tram naar St-

Martens-Lennik waar we gingen wonen. 

Naar de kerk gaan was een onderneming! 

Met de tram naar Anderlecht, daar over-

stappen op bus 46. Vaak, als we zagen dat 

we de kerk niet zouden halen, stapten we in 

Anderlecht naar de Bethlehemkerk! Soms 

liPten we: dat lukte – vanwege mijn dikke 

buik? Naar de middagdienst zijn we 

nooit geweest! 

Wij hebben drie kinderen: Ronald, Paul en 

Marieke. Tien jaar verschil tussen de oudste 

en de jongste. De jongens waren de 

beschermengelen van Marieke. Ronald heeP 

nog catechisa/e gevolgd bij ds. Willy 

Willems, in de Silo-kerk aan de Antwerpse 

steenweg. 

Ondertussen hebben we zes kleinkinderen 

en drie achterkleinkinderen, de vierde op 

komst. 
 

Fernand: Ik werkte bij Novak (radio en tv 

firma). Wij woonden in St-Martens-Lennik 

boven de winkel van de eigenaar, een 

collega. Ik heb dan gesolliciteerd bij Philips 

en met opleidingen in avondstudie ben ik 

opgeklommen. Uiteindelijk ben ik produc/e 

directeur geworden bij Douwe Egberts in 

Grimbergen. 
 

Jullie zijn beiden heel ac+ef geworden in de 

kerk. 
 

Fernand: Ik ben vaak en heel lang ouderling 

geweest en moderator van de kerkenraad in 

de gereformeerde kerk en later in deze kerk. 
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Nel: Amper een jaar pauze: erin en eruit! 

Elke keer dacht ik: ojee, niet weer! Ja hoor, 

Fernand zei weer ‘ja’! 
 

Fernand: Ik deed dat graag! Inder/jd gingen 

we ook met een groepje naar de Vlaamse 

Protestantse ‘toogdagen’ zoals de Zendings-

dag op 15 augustus in Horebeke . Er was ook 

samenwerking met de Franstaligen, met wat 

nu de Botanique kerk is. 
 

Nel: Ik was wijkcontactdame in de Lepage- 

en in de Graanmarktkerk. Ook een termijn 

diaken en voorzitster van de Diaconie. 

Samen met de Graanmarktkerk hebben we 

de maandagmiddag vrouwen-lunches 

georganiseerd. 

Fernand: Ik ben nog voorziKer geweest van 

het Protestants Sociaal Centrum en zat in de 

projectencommissie van Protestantse 

Solidariteit. 
 

Nel, jij zong zo mooi! 
 

Ik zong in IJmuiden al in het kinderkoor; na-

dien in een groot koor. Hier in een koor in 

Wolvertem. Vaak vervoegden we een ander 

groot koor of koren, bv. voor de uitvoeringen 

van de MaCeus Passie. Wat heb ik die vaak 

gezongen! 

In de kerk zong ik in ons koor o.l.v. Pien van 

Leeuwen, - later onder Nel Van den Steene. 

Ik volgde zangles aan de academie in 

Schaarbeek. Ik was een mezzo sopraan en 

heb ook wel vaak solo gezongen in de kerk. 

Dat betekende dagelijks oefenen en je stem 

voorzich/g behandelen. Maar toen ik last 

kreeg van mijn stem, heb ik er wel een jaar 

om gerouwd. Toen ben ik me gaan toeleggen 

op keramiek. Ik had thuis in Mollem mijn 

atelier met draaischijf en oven. Maar ik vorm 

liever met mijn handen dan met een draai-

schijf. Ik heb het een twin/g jaar gedaan. 
 

Jullie zijn al acht keer verhuisd! 
 

Nel: En binnenkort nog eens! Wel hier in 

Merchtem. We hebben ons al/jd geïnte-

greerd: koor, gym club enz. We gingen graag 

naar Brussel, naar Fedos/Cultuurvuur voor 

kunst en museumbezoek en waren lid bij 

BOP, het Brussels Ouderenpla`orm, dat de 

belangen van ouderen behar/gt. Beide 

organisa/es ziKen in hetzelfde huis op het 

Zaterdagplein. Onze zoon Ronald is daar nu 

directeur. Nee, we hebben ons nooit ver-

veeld! 
 

Wat is jullie geloof? 
 

Nel: Ik geloof in God. Dat zit in me. Dat heeP 

een centrale plaats in ons leven. Ons hele 

huwelijksleven draait daarrond. We denken 

daar niet over na; het zit gewoon in ons. 

We lezen niet al/jd meer in de Bijbel, maar 

een kerkdienst wil ik niet missen. Bij de 

maal/jd zeggen we nog al/jd luidop een vrij 

gebed. Vroeger deed Fernand dat, nu ik. 
 

Fernand: God is de Schepper, de kracht 

achter alles. Dank zij God zijn we hier. 
 

Nel: Ik kijk graag naar de wolken. God zit 

overal. 
 

Fernand: De gemeenschap die je in de kerk 

ervaart en in de wijkavonden, sterkt je. 

Jammer genoeg is dat nu minder, maar we 

zijn heel dankbaar dat we nog naar de Bijbel-

kring bij Annemarie kunnen gaan. 

Nee, ik ben nooit boos. Als je boos bent kun 

je niet over liefde denken. Mijn huidige 

gezondheidstoestand heeP niets met God te 

maken. Veel mensen hebben wel een ziekte 

of iets. Het heeP nooit op mijn humeur 

gewerkt. Gelukkig gaat het nu een beetje 

beter. Ik lees veel. Nu een boek van een Kees 

Dekker, “Geleerd en Gelovig”. Geleerden die 

mooie dingen over God zeggen. 
 

Nel en Fernand: We ziKen op zondagmorgen 

naast elkaar om de dienst online te volgen. 

Dan zingen we luidop mee. Nee, nooit pas 

later, dan is het gek om mee te zingen! 
 

Nel: Bij het lied ‘Ga met God, en Hij zal bij je 

zijn’ krijg ik al/jd een krop in mijn keel en 

kan ik niet meer meezingen. Dat doet 

Fernand dan. 
 

Fernand: Ons huwelijk is al/jd fijn geweest. 

Elkaar lie^ebben, samen met de kinderen. 

Liefde doet je huwelijk lang leven. Onze 

trouwtekst was I Kor. 13:13 “Geloof, hoop en 

liefde. Maar de meeste is de liefde”. 

We zijn een gezegend gezin. 
 

Opgetekend door AntoineCe Panhuis 
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Interview met Dorus en Joke Boland-van Gemeren 

Een diamanten bruilo!! 
 

J 
a, we zijn dankbaar dat we dit nog 

samen mogen vieren. 
 

Waar hebben jullie elkaar ontmoet? 
 

Dorus: Ik studeerde in Nijenrode, in Neder-

land, een handelsopleiding. De studenten 

daar waren op internaat maar ik kon niet elk 

weekend terug naar Brussel. Een vriend 

nodigde me uit om bij hen het weekend door 

te brengen. Dat was in Boskoop. Ik was er 

heel welkom, een lieve moeder en een 

jongere zus Joke, 17 jaar. 
 

Joke: wij verschilden heel erg van elkaar. Hij 

was s/jaes gekleed, in kostuum; ik was heel 

spor/ef en heb zijn eerste trui gebreid! 
 

Joke wat heb jij dan gestudeerd? 
 

Ik heb aan de Academie van Lichamelijke 

Opvoeding in Den Haag gestudeerd; in juni 

1965 mijn diploma gehaald en in september 

zijn we getrouwd. Ik was toen 22 jaar en 

Dorus 26. Mijn diploma werd in België niet 

gehomologeerd, dus heb ik er niets mee 

kunnen doen. Ik heb dan drie zonen op-

gevoed: Lourens, Robert en Wim en kon 

soms mee op zakenreis, dan kwam mijn 

moeder oppassen. 
 

Dus het hee! toch geklikt? 
 

Joke: Ja, toen Dorus na die twee jaar op-

leiding in 1961 terug naar Brussel was, 

hebben we elkaar elke week geschreven! 
 

Dorus: Ik moest na Nijenrode in militaire 

dienst – in de BSD in Keulen (Belgische 

Strijdkrachten in Duitsland). Nadien was het 

voor mijn pa: eerst geld verdienen (in onze 

firma) en dan trouwen. 
 

Joke: Op 17 september 1965 zijn we in 

Brussel burgerlijk getrouwd - dan kreeg ik 

ook de Belgische na/onaliteit - en op 18 

september kerkelijk in Boskoop. Maar Dorus 

moest die nacht wel in een hotel slapen! 
 

Dorus, je bent een Brusselaar maar wel met 

een Nederlandse achtergrond. 
 

Mijn vader is in 1931 in Brussel gekomen en 

heeP in 1936 een firma in “Fabrieksagentu-

ren” ges/cht waarvan onze zoon Wim 

bedrijfsvoerder geworden is. Sinds 1970 is er 

ook in Nederland een grote ves/ging in 

feestar/kelen. Dat is een import firma waar 

zoon Robert de leiding heeP. 

Ik ben in het Protestants ziekenhuis in Ukkel 

in 1939 geboren. Dat zou later afgebroken 

worden voor een nieuw, maar dat was niet 

haalbaar. Met de opbrengst van de verkoop 

werd de “vzw Protestants Ziekenhuis” 

opgericht. 
 

Wat is jullie kerkelijke achtergrond? 
 

Joke: Mijn ouders behoorden tot de Verga-

dering van Gelovigen. Elke zondag naar de 

kerk. Maar mijn moeder kwam uit een niet-

kerkelijke achtergrond. Eens was zij, op weg 

naar de kerk met haar fiets heel nat gewor-

den, vooral haar hoed, en die had ze aan de 

kapstok opgehangen. Bij het begin van de 

dienst werd ze vermaand haar hoed op te 

zeKen. Ze ging haar hoed halen, maar fietste 

naar huis! 

Ik heb er nog de zondagschool gevolgd. Dat 

was posi/ef. Mijn ouders waren eigenlijk wel 

blij met mijn Hervormde vriend. We zijn in 

de Hervormde kerk in Boskoop getrouwd, 

waar mijn ouders toen ook bij hoorden. 

In den Haag was er een christelijke studen-

tengroep. Dat was een heel fijne /jd. Daar 

heb ik met een vriendin catechisa/e gevolgd 

bij ds. Visser (een fantas/sche man) en er 

belijdenis gedaan en ben er gedoopt. Dorus 
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Nieuws van Vorming VPKB 

H 
et programma voor 2025-2026 is 

bekend! We bieden opnieuw een 

breed en gevarieerd aanbod aan 

ac/viteiten. 
 

Dit seizoen kunt u onder meer deelnemen 

aan een themaviering in Antwerpen, een 

cursus rond rouw en verlies, een excursie 

naar de getuigen van de Eerste Wereld-

oorlog in de Westhoek, een eco-dag, een reis 

naar Polen en een bezinningsweekend in een 

klooster. 

Daarnaast staan er twee studiedagen ge-

pland voor kerkenraden en bestuursraden. 

Verder organiseren we pastorale ontmoe-

/ngen voor predikanten, de cursus voor 

gastpredikers en bieden we korte, informa-

/eve filmpjes aan via ons eigen YouTube-

kanaal. 
 

Alle informa/e vindt u in de folder die u kunt 

vinden in de kerk. De folder kunt u ook 

raadplegen op onze website: 

vorming.protestant.link. 

Hier vindt u eveneens alle nodige informa/e 

over elke ac/viteit, evenals het formulier om 

u in te schrijven. 
 

In het bijzonder wijzen we u op de infoavond 

rond de reis naar Krakau (Polen). Overweegt 

u om in juni deel te nemen aan deze zes-

daagse reis? Meldt u zich dan aan voor het 

vrijblijvende online infomoment op 5 

november om 19.30 uur. 
 

Bijzonder is ook de viering met aansluitende 

wandeling op 9 november in Antwerpen, 

onder leiding van stadspredikant ds. Petra 

Schipper. Meer informa/e hierover – en over 

alle andere ac/viteiten – vindt u dus in de 

folder en op de website. 

Graag tot ziens! 
 

ds. Arjan Knop, Vorming VPKB 

Contact: vpkb-vorming@outlook.com 

Tel. 0495 93 48 46 /  vorming.protestant.link 

was er toen ook bij. 
 

Nu zijn jullie niet meer weg te denken uit 

onze kerk! 
 

Joke: In onze kerk heb ik de Kinderneven-

dienst gedaan voor de periode dat onze drie 

jongens die leePijd hadden. Toen die bij de 

scouts gingen - op zondag - is helaas hun 

kerkgang gestopt, maar toch is er bij hen nog 

wel een feeling voor de kerk. Wim heeP 

nauwe betrekkingen met het VPKB gebouw 

in de Brogniezstraat en Lourens zetelt in de 

“Vzw Protestants Ziekenhuis”. 

Ik ben ook, ondanks het feit dat mijn vader 

zei dat ik nog nooit mijn eigen geld 

verdiende, verantwoordelijk geweest voor 

de ‘Vrijwillige Bijdragen’ (nu Ingrid De 

Hertogh) en voor de boekhouding van de 

kerk voor de stad Brussel. 
 

Dorus: Ik ben een kind van deze kerk! 

Gedoopt in de Katelijne-kerk door ds. ten 

Kate. Mijn dooptekst was: “Zalig de reinen 

van hart, want zij zullen God zien”. Dat vind 

ik een erg mooie tekst. 

Onder ds. Fagel werd ik ouderling en nadien 

zat ik wel veer/g jaar in de Raad van Bestuur. 

Toen de Nieuwe Graanmarktkerk af was, 

werd ik Commissaris voor de gebouwen en 

voor het personeel, totdat Theo Orie het een 

paar jaar geleden van me overnam. 
 

Wat brengt jullie het geloof en de kerk-

dienst? 
 

Joke: Geloof geeP rust. Ik kan genieten in de 

kerk van de rust na de preek en van het 

orgelspel. Ik hou van mooie liederen. 

Ik bedank Raymond vaak voor een Johannes 

de Heer-lied bij het uitgaan van de dienst. 

Dorus: Geloof is een levenshouding, een 

cultuur. Het heeP een ethische kant, een 

sociaal aspect: mensen vanuit een christelijke 

houding bekijken, er zijn voor de medemens. 

De kerkgang? Volgens Joke kom je er beter 

uit dan toen je erin ging! 
 

Joke en Dorus: Een lievelingslied: “Ga met 

God en Hij zal bij je zijn”. Dat gaan we zondag 

zingen! 

Opgetekend door AntoineCe Panhuis 
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Gemeentenieuws 

In memoriam Janny van Oeveren-Moed 

W 
ij ver-

namen 

het 

overlijden van Janny 

van Oeveren, op 

maandag 15 septem-

ber jl. 

Janny was, samen 

met haar man Dolf 

van Oeveren, lange 

jaren lid van onze gemeente en behoorde tot 

wijk Zuid-Oost. 

Ik heb haar de laatste jaren leren kennen als 

een moedige en vrolijke vrouw, dankbaar en 

vol gelovig vertrouwen. 

In haar jonge jaren werkte zij als onderwijze-

res. Ook in België heeP zij nog enkele 

vervangingen gedaan. Niet alleen was zij 

ac/ef betrokken bij de kerk, ook bij het Rode 

Kruis was zij een geëngageerde vrijwilliger; 

zo maakte zij het leven van velen lichter en 

vrolijker. 

Janneke Wilbrenninck die haar goed kende 

als wijkcontactpersoon en vriendin, schrijP 

hieronder enkele woorden van gedachtenis.  

Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, 

kleinkinderen, familie en vrienden. 

Verbonden in dankbaarheid.  

ds. Judith van Vooren  

O 
p maandag 15 september is 

Janny toch nog onverwacht thuis 

overleden op de gezegende 

leePijd van 95 jaar. 

Na het overlijden van haar echtgenoot Dolf 

in 2020 heeP eerst haar dochter Gineke 

een /jd bij haar gewoond en daarna werd 

er geregeld dat Poolse dames bij haar 

woonden om haar te verzorgen. 

Tijdens de weekenden kwamen al/jd wel 

kinderen en/of kleinkinderen op bezoek. 

Als wijkcontact persoon kwam ik regelma/g 

bij Janny. Er werd al/jd thee met wat 

lekkers erbij geserveerd en we hadden 

gezellige gesprekken. Tot en met mijn 

laatste bezoekje was zij nog al/jd heel 

helder van geest. 

Nog in de /jd van de kerkmarkt knutselde 

zij samen met andere wijkdames, o.a. 

wenskaarten maken van oude theezakjes 

en ook crea/es van droogbloemen onder 

leiding van Hanneke Verploeg. 

De laatste jaren kwam Janny niet meer naar 

de kerk, maar zij volgde de diensten wel ‘on 

line’; waar we dan later samen over 

praaKen. Ik zal haar zeker missen en wens 

haar familie veel sterkte in deze /jd. De 

crema/e zal in besloten kring plaatsvinden. 
 

Janneke Wilbrenninck 

Gemeentefoto 2025 

Op zondag 7 september werd ter gelegenheid van ‘Startzondag’ een foto 

van alle aanwezige kerkleden gemaakt op het basketbalveldje van de Nieuwe Graanmarkt  
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VPKB 

Brief van de Synodale Raad over de situa+e in Pales+na en Israël 

Brussel, 22 juli 2025 

Lieve mensen, 

Lieve zusters en broeders, 
 

Maar wij geloven 

Wij geloven in vrede en gerech+gheid 

ondanks de duisternis van de oorlog 
 

D 
e situa/e in Pales/na en Israël 

bereikt een ondraaglijk niveau van 

gruwel en onrecht. 

Maar wij geloven dat God ons oproept om te 

zoeken naar vrede, gerech/gheid en waar-

heid voor alle volkeren, wie dat ook mogen 

zijn. Daarom geloven we dat het onaanvaard-

baar is om te zwijgen in het aangezicht van 

zo'n tragedie en de toename van haat. 
 

• Sinds de terroris/sche aanval op 7 oktober 

2023 voert de Israëlische regering een 

verwoestende militaire campagne in de 

Gazastrook, die al /enduizenden doden 

heeP geëist, voor het merendeel burgers, 

vrouwen en kinderen. Sindsdien worden 

deze aanval en de ontvoering van de 

gijzelaars gebruikt als voorwendsel om de 

kolonisa/e voort te zeKen en zelfs nieuwe 

gebieden te bezeKen. 

 Maar wij geloven dat elk mensenleven 

heilig is, dat geweld niet nog meer geweld 

kan rechtvaardigen en dat elke poli/eke of 

militaire ac/e moet worden beoordeeld 

met de maatstaf van menselijke waardig-

heid, interna/onaal recht en rechtvaardig-

heid. Zoals de Bijbel zegt: “Het werk der 

gerech%gheid zal vrede zijn, en het werk 

der gerech%gheid rust en veiligheid tot in 

eeuwigheid”. (Jesaja 32:17) en “De vrucht 

van gerech%gheid wordt in vrede gezaaid 

voor hen die werken voor vrede” (Jakobus 

3:18). 

• Het interna/onaal humanitair recht wordt 

op flagrante wijze geschonden, met aan-

vallen op burgers, massale vernie/ging 

van essen/ële infrastructuur, belemme-

ring van humanitaire hulp en massale 

ontheemding. Veel interna/onale 

organisa/es spreken van misdaden tegen 

de menselijkheid, zelfs genocide. 

 Maar wij geloven dat God ons oproept 

om de fundamentele rechten zonder 

compromissen te verdedigen, vooral die 

van de meest kwetsbaren. Wij beves/gen 

dat alle mensen - zowel Pales/jnen als 

Israëli's - recht hebben op veiligheid, 

vrijheid, rechtvaardigheid en een 

waardige toekomst. Wij geloven dat de 

bescherming van burgers, het streven 

naar vrede en respect voor de wet 

absolute prioriteiten moeten zijn. 

• Terwijl elders de oorlog woedt, hebben de 

overheden in ons land moeite om een 

duidelijk standpunt in te nemen. Op 21 

juli 2025 echter, hebben 25 landen, waar-

onder België, een oproep ondertekend 

waarin wordt gevraagd om onmiddellijke 

beëindiging van de oorlog in de Gaza-

strook. Deze oproep geeP ons moed. 

Helaas werd ze door Israël afgewezen. 

 Maar wij geloven dat het onze verant-

woordelijkheid is om de kant van de 

onderdrukten en de slachtoffers te kiezen 

en ons namens hen uit te spreken. 

 Wij geloven dat wij als democra/sche 

samenleving de plicht hebben om 

schendingen van het interna/onaal recht 

te veroordelen en een vredesproces te 

steunen dat rechtvaardig is en elk 

mensenleven respecteert. 

• De Wereldraad van Kerken veroordeelt 

het systeem van apartheid dat het 

Pales/jnse volk is opgelegd, roept op tot 

beëindiging van de bezeZng en de illegale 

blokkade van Gaza en tot gerichte 

sanc/es om ervoor te zorgen dat het 

recht wordt nageleefd. 

En wij geloven, met haar en al onze 

zusterkerken, dat echte vrede alleen kan 

voortkomen uit wederzijds respect, 

dialoog, een einde aan de bezeZng en 
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gelijke rechten voor iedereen. 
 

Visie, vertrouwen, verzachten 

Als Kerk willen wij getuigen van ac/eve 

hoop. Wij weigeren toe te staan dat het 

geloof wordt gebruikt om geweld, kolonia-

lisme of onrecht te rechtvaardigen. 

Wij beves/gen dat God aan de kant staat van 

hen die lijden en dat hij ons oproept om in 

ac/e te komen om een einde te maken aan 

oorlog, om gemeenschappen die zich 

verzeKen door vrede te ondersteunen, om 

het leven te beschermen en om te werken 

aan echte verzoening. 
 

We roepen onze poli/eke leiders op om 

moedige standpunten in te nemen: voor een 

onmiddellijk staakt-het-vuren, voor de vrij-

la/ng van gijzelaars, voor de erkenning van 

de rechten van het Pales/jnse volk, voor 

sanc/es waar het recht met voeten wordt 

getreden, voor het zoeken naar een duur-

zame en rechtvaardige oplossing in het 

Midden-Oosten. 

We bidden voor alle slachtoffers, voor onze 

zusters en broeders in Israël en Pales/na, en 

voor de christelijke kerken in de regio. 

En we beloven met hen al/jd te blijven 

geloven dat gerech/gheid en vrede nog 

steeds mogelijk zijn. 
 

Namens 

de Verenigde Protestantse Kerk in België, 

ds. Steven H. Fuite, 

voorziCer van de Synodale Raad 

Financiën 

 

B 
ij nazicht blijkt dat 

enkelen het abon-

nement voor dit jaar 

nog niet betaald hebben. 

We wensen u graag op te 

roepen om deze te betalen 

want op deze manier draagt u 

bij in de kosten van het druk-

ken en versturen. 

Mogen wij u vriendelijk ver-

zoeken dit te regelen (uiterlijk 

27 december)? 

Op naam van: 

‘Protestantse Kerk - 

Kerkbrief’ 

Rekeningnummer: 

BE41 4331 1482 7110 

€ 20 voor lezers binnen België; 

lezers in het buitenland 

betalen € 30. 

Bij voorbaat hartelijke dank. 
 

Ingrid De Hertogh-Vercruysse 

namens de Administra%e 

Kerkbrief 

Kerkbrief 
Wij zijn kind aan Huis 

(de volledige tekst over het project is te lezen in Kerkbrief 

nr. 2 van dit jaar – blz. 14 en ook in de mail die u in de 

lente werd toegestuurd) 
 

V 
oor wie nog geen vrijwillige bijdrage gestort 

heeP, willen wij u vriendelijk vragen om dit te 

overwegen? Dank u wel. 

Om /jdig een mooi overzicht te hebben, zou een stor/ng 

ten laatste eind oktober erg geapprecieerd worden. 

Een stor/ng ten laatste vóór 27 december maakt het de 

administra/e makkelijker, daardoor wordt uw giP nog dit 

huidige jaar verwerkt. 

Hierbij de nodige gegevens: 

Op naam van: ‘Protestantse Kerk - VWB’ 

Rekeningnummer: BE22 4331 1627 6147 

Mocht u onlangs onze kerk gesteund hebben, dan danken 

wij u hiervoor van harte. 

Elke financiële bijdrage is ieder jaar van cruciaal belang 

voor de kerk om het geheel draaiende te houden. 

Inkomsten uit de wekelijkse collecten én de Vrijwillige 

Bijdragen spelen hierin een hele grote rol. 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om onder-

getekende te contacteren. 

Ingrid De Hertogh-Vercruysse 

Namens de Commissie Ac%e Vrijwillige Bijdragen 

02 - 251 59 30 

ingrid@dehertogh.com 

Ac+e Vrijwillige Bijdragen 2025 
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Kinderkerk 

NBG/Bijbel Basics: “De droom van Johannes” (Openbaring 1:1-11) 

Openbaring 
 

H 
et Bijbelboek Openbaring is het 

laatste boek in de Bijbel. Het is een 

heel bijzonder boek. Het lijkt wel 

geschreven in een soort geheimtaal! Johannes 

schrijP over de visioenen die hij krijgt. Dat zijn 

heel bijzondere dromen. In die dromen ziet en 

hoort hij wat er zal gaan gebeuren als God de 

hemel en de aarde helemaal nieuw gaat maken. 
 

Houd vol! 

Johannes moet zijn dromen opschrijven en 

vertellen aan andere christenen. Dat doet hij in 

het boek Openbaring. 

Er staan ook brieven in voor zeven kerken in de 

provincie Asia (dat is nu West-Turkije). In die /jd 

hadden de Romeinen veel macht. Christenen 

hadden het moeilijk en werden vervolgd. Ook 

Johannes: hij zit gevangen op het eiland Patmos, 

omdat hij over God en over Jezus vertelde. 
 

Met zijn boek wil Johannes de mensen moed 

geven om vol te houden. En hij wil ze vertellen 

dat het heel belangrijk is om op God te blijven 

vertrouwen, hoe moeilijk ze het ook hebben. 

Johannes stuurt vanaf het eiland Patmos brieven 

naar zeven kerken in het gebied Asia.  
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Contact 
Protestantse Kerk Brussel 

Lidkerk van de Verenigde Protestantse Kerk 

in België 

 

Kerkenraad 

ds. Judith van Vooren, 0473 - 75 31 49 

ds. Douwe Boelens, 0474 - 47 32 43 

Anita Bultena (moderator), 02 - 734 52 13 

Lex Buddingh (scriba), 02 - 772 70 23 

e-mail: lex.buddingh@skynet.be 

Paola Vitulano (diaken), 0478 - 60 78 79 

Eugène Kitoko (diaken), 0485 - 02 49 12 

Anne Theo Seinen (diaken), 0495 - 71 97 49 

 

Wijkcontactpersonen 2025 

Centrum West 

AntoineKe Panhuis, 02 - 230 52 22 

Noord 

Annemarie Haverkorn, 02 - 460 42 86 

Noordoost 

Jacqueline Bas/aens, 02 - 767 67 35 

Zuid 

Jart Voortman, 02 - 358 57 29 

Oost 

Lieve de Geus-Everaert, 02 - 660 53 33 

Erik Berghuis, 0497 - 06 51 25 

Zuidoost 

Janneke Wilbrenninck-van Oldenborgh, 

02 - 687 63 91 

Joke Bronkhorst, 02 - 687 91 92  

 

Kinder- en Jeugdwerk 

Kinderkerk (tot 12 jaar): Julianna Boelens, 

0479 - 65 23 95 

Jeugdkerk (vanaf 12 jaar): Jart Voortman, 

02 - 358 57 29 

Catechese: ds. Judith van Vooren,  

0473 - 75 31 49 

Jongvolwassenen: Julianna Boelens, 

0479 - 65 23 95 

Kerkgebouw 

Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel 

Website: www.protestantsekerkbrussel.be 

 

Predikanten 

regio Brussel: ds. Douwe Boelens 

(verantwoordelijk uitgever) 

Telefoon: 0474 - 47 32 43 

e-mail: dsdouweboelens@gmail.com 

 

regio Wezembeek-Oppem, Tervuren en 

Overijse: ds. Judith van Vooren 

Telefoon: 0473 - 75 31 49 

e-mail: jvanvooren7@gmail.com 

 

Kerkelijk bureau en koster 

Mark van Wechem 

02 - 512 03 67 

e-mail: info@protestantsekerkbrussel.be 

Het kerkelijk bureau is gesloten op maandag 

en dinsdag. 

 

Dagelijks Bestuur 

Bert Kuypers (voorziKer), 056 - 20 54 39 

Mark de Geus (penningmeester), 

02 - 660 53 33 

 

Commissaris gebouwen 

Theo Orie, 02 - 466 54 90 

 

Archivaris 

Wim De Hertogh, 02 - 267 66 76 

 

Vrijwillige bijdragen 

Ingrid De Hertogh-Vercruysse, 02 - 251 59 30 

 

Bankrekeningnummers 

(al/jd op naam van Protestantse Kerk 

en BIC: KREDBEBB) 

 

Zondagse collectes 

BE22 7330 6608 7847  

Vrijwillige bijdragen 

BE22 4331 1627 6147 

Diaconie: BE42 7350 3273 4454 

Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30) 

BE41 4331 1482 7110 

Kerkkriebels: BE49 7350 0729 3071 


