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De Protestantse Kerkbrief
is het blad van de Protestantse Kerken
in en rond Brussel.
Het verschijnt een zestal keren per jaar.
E-mailadres: kerkbrief@gmail.com
Verantwoordelijke uitgever:
ds. Douwe Boelens
De redactie behoudt zich het recht voor 
om een ingezonden artikel in te korten,
redactioneel te bewerken of niet te
publiceren. Zij is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van de artikelen en slechts 
ten dele voor de stijl.
Reacties zijn altijd welkom!
Uiterste inleverdatum voor de kopij
Kerkbrief april en mei 2026:
maandag 16 maart 2026

Colofon Agenda

 Dinsdag 3 februari, 19.30 uur: 
Kerkenraadsvergadering via Zoom

 Dinsdag 3 februari, 20.00 uur:
Oecumenisch Forum in Overijse

 Maandag 9 februari, 19.30 uur: 
Dagelijks Bestuur in de kerk

 Maandag 16 februari, 14.30 uur: 
Bijbelkring in Wemmel

 Maandag 16 februari, 20.00 uur:
Taizé-avondgebed in Overijse

 Zaterdag 21 februari, 19.30 uur:
Taizé-avondgebed in Dilbeek

 Dinsdag 3 maart, 19.00 uur: 
Kerkenraadsvergadering in de kerk

 Donderdag 5 maart, 18.30 uur: 
Interkerkelijk Comité voor Brussel

 Woensdag 18 maart, 20.00 uur:
Taizé-avondgebed in Tervuren

 Maandag 23 maart, 14.30 uur: 
Bijbelkring in Wemmel

 Zaterdag 28 maart, 19.30 uur:
Taizé-avondgebed in Dilbeek

 Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, 
10.45 tot 17.00 uur:
ProFest in Heusden- Zolder

Stad van God. Zo wordt Jeruzalem in de Bijbel genoemd. Het is de eindbestemming van Jezus’ 
leven hier op aarde. Hij brengt er de laatste week van zijn leven door. Hij sterft er en wordt er 
begraven. En het is de plaats van zijn lege graf, van Pasen.
Met het project ‘Locatie Jeruzalem’ bereiden we ons voor op het feest van Pasen.
Tijdens de veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn 
opstanding. We volgen Hem op zijn weg naar Pasen.

Bijbelteksten: 
Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het evangelie van Lucas:

 Zondag 1: Jezus komt Jeruzalem binnen (Lucas 19:29-40)
 Zondag 2: Jezus jaagt handelaars weg uit de tempel (Lucas 19:45-48)
 Zondag 3: Jezus deelt brood en wijn uit (Lucas 22:14-23 en 22:31-34)
 Zondag 4: Jezus wordt gevangengenomen (Lucas 22:39-53)
 Zondag 5: Petrus zegt dat hij Jezus niet kent (Lucas 22:54-62)
 Zondag 6: Pilatus veroordeelt Jezus (Lucas 23:1-7 en 23:13-25)
 Zondag 7: Jezus is opgestaan! (Lucas 24:1-12)

Veertigdagenproject van het NBG: ‘Locatie Jeruzalem’

Voorpagina
Op zondag 11 januari werd ds. Isabelle 
Detavernier-Blommaert als nieuwe 
Synodevoorzitter van de VPKB bevestigd 
tijdens een landelijke kerkdienst aan de 
Nieuwe Graanmarkt in Brussel.
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Kerkdiensten Protestantse Kerk Brussel

Bij de kerkdiensten

Zondag 8 februari, 5de na Epifanie
Voorganger: ds. Douwe Boelens
Muziek: Raymond Auquier,
Eva Kruithof en Dieuwke van den Hoorn
Collectes: Kerk & Wereld + Kerk

Zondag 15 februari, 6de na Epifanie
Voorganger: Nadine Van Parys
Muziek: Anna Rusakova
Collectes: PSC + Kerk

Zondag 22 februari,
1ste van Veertigdagentijd
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Douwe Boelens
Muziek: Raymond Auquier
Collectes: Diaconie + Kerk

Zondag 1 maart
2de van Veertigdagentijd
Voorganger: Jart Voortman
Muziek: Anna Rusakova
Collectes: VPKB + Kerk

Zondag 8 maart
3de van Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Heleen Ransijn
Muziek: Raymond Auquier
Collectes: Kerk & Wereld + Kerk

Zondag 15 maart, Belijdenisdienst
4de van Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Douwe Boelens
Muziek: Anna Rusakova
Collectes: Protestantse Solidariteit + Kerk

Zondag 22 maart,
5de van Veertigdagentijd
Voorganger: Josee Lenaerts
Muziek: Raymond Auquier
Collectes: Diaconie + Kerk

Zondag 29 maart, Palmzondag
Voorganger: ds. Douwe Boelens
Muziek: Yaroslav Kryzhanivskyi
Collectes: Dar al Amal + Kerk

Donderdag 2 april, Witte Donderdag
Dienst van Schrift en Tafel
Aanvang: 20.00 uur
Voorgangers: ds. Edwin Delen
en ds. Douwe Boelens
Muziek: Raymond Auquier
Collecte: Diaconie

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
Dienst in Vilvoorde, aanvang: 20.00 uur
Voorgangers: ds. Edwin Delen
en ds. Douwe Boelens
Collecte: geen

Zondag 5 april, Pasen
Voorganger: ds. Douwe Boelens
Muziek: Anna Rusakova
Collectes: PSC + Kerk

Thema Bijbel Basics: “Locatie Jeruzalem”



4

Voorzitster Isabelle Detavernier, die op 17 mei 2025 door de synodevergadering werd verkozen,  
beantwoordt aan het begin van haar mandaat enkele vragen van ProNews.

Ze vertelt ons hoe het begin van haar missie verloopt,
met name de overgangsperiode van vier maanden waarin ze samenwerkte met voorzitter Steven  

H Fuite. Het is ook een gelegenheid om haar te vragen wat haar plannen zijn
voor haar eerste maanden aan het hoofd van de VPKB.

Interview

Op 1 januari 2026 nam u het voorzitter-
schap van de Verenigde Protestantse Kerk 
van België over. Hoe verliepen de 
maanden tussen de stemming van 17 mei 
2025 en uw aantreden?

ID: Een deel van de tijd heb ik besteed aan 
het afronden van mijn missie in de kerk-
gemeente. Ik heb dus halftijds gewerkt in 
Brussel-Botanique en de andere helft van 
mijn tijd besteed aan de voorbereiding op 
mijn nieuwe verantwoordelijkheden. Mijn 
brein was als het ware in tweeën gesplitst, 
tussen mijn passie voor mijn kerkgemeen-
te en de zeer stimulerende uitdaging van 
het voorzitterschap.
Sinds september hebben we nauw samen-
gewerkt met voorzitter Steven H. Fuite. 
Deze periode van vier maanden heeft mij 
de kans geboden om de uitdagingen te 
evalueren en informatie en ideeën van 
hem te verzamelen. Ik heb de evolutie van 
zijn 13 jaar durende missie kunnen beoor-
delen. De verantwoordelijkheden en 
uitdagingen van het voorzitterschap zijn 
opnieuw gedefinieerd onder invloed van 
maatschappelijke, administratieve en 
politieke veranderingen.
Deze uitwisselingen waren voor mij 
absoluut noodzakelijk om te kunnen 
beginnen. Want hoewel ik mijn mandaat in 
de Synodale Raad ter harte heb genomen, 
kon deze functie mij slechts een gedeelte-
lijk beeld geven van wat het voorzitter-
schap inhoudt. Ik reken dan ook sterk op 
de steun van het team van de Brogniez-
straat.

De keuze om me kandidaat te stellen voor 
het voorzitterschap was het resultaat van 
een afweging…

ID: De keuze voor de functie van voorzitter 
kwam pas laat. Ik ben vier jaar lang de 
enige predikant in de gemeente Botanique 
geweest. Toen mijn collega Florian 
Gonzalez kwam, voelde ik me meer op 
mijn gemak. Mensen uit verschillende 
districten stelden me voor om me kandi-
daat te stellen voor de verkiezingen. 
Terwijl mijn naasten me vroegen waarom 
ik me weer in een veeleisend avontuur zou 
storten in plaats van me neer te vlijen.
Ik besefte dat we niet geroepen zijn om 
comfortabel te leven: geloof hebben 
betekent nomadisch zijn.
In december 2024, tijdens de eindejaars-
vakantie, ging ik op retraite in Rixensart 
om te zien of ik de stem van God herkende 
in deze oproepen. Ik heb veel gebeden. En 
het antwoord kwam vanzelf: ik moest 
positief reageren.

Het is de eerste keer dat een vrouw voor-
zitster is van de VPKB en hoofd van een 
christelijke kerk in België. Is er iets 
specifieks aan het protestantisme op het 
vlak van vrouwenemancipatie?

ID: Ik wil eerst even benadrukken dat dit 
geen bijzondere gebeurtenis zou moeten 
zijn. Het is ook geen modegril. 
Integendeel, het is heel natuurlijk.
De Verenigde Protestantse Kerk in België 
past hierin in een bredere culturele en 
historische dynamiek.
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Verschillende protestantse kerken hebben 
inderdaad al dergelijke verantwoordelijk-
heden aan vrouwen toevertrouwd. En de 
kwestie is niet nieuw. De Reformatie stelt 
vanaf het begin dat ieder mens directe 
verbinding heeft met God, zonder tussen-
persoon en zonder hiërarchie. Dat is het 
principe van het universele priesterschap. 
Vrouwen werden al heel vroeg gewaar-
deerd in rollen op het gebied van 
onderwijs, catechese en geloofsover-
dracht.
De uitvoering heeft zeker tijd gekost en ik 
zou hier vandaag niet staan als andere 
vrouwen vóór mij niet de moed hadden 
gehad om de weg te wijzen. Maar dit is 
geen revolutie. Het is het resultaat van een 
lange weg van trouw aan onze principes. 
De Kerk weerspiegelt gewoon de samen-
stelling van de samenleving en het Konink-
rijk, net als bijvoorbeeld jongeren of 
mensen uit andere culturen.
 
Hoe verhoudt u zich tot het werk van uw 
voorganger?

ID: Ik bewonder wat voorzitter Fuite heeft 
bereikt. In de eerste jaren van zijn werk 
heeft hij hard gewerkt om het vertrouwen 
in de kerk, dat was beschadigd, te herstel-
len. In 2023 was zijn werkdocument 
getiteld ‘beleid t.a.v. het predikanten-
corps’ een heilzame schok voor de 
gemeenschappen: wij, leden van de kerk, 
bevinden ons op een kritiek keerpunt. We 
moeten antwoorden vinden op de crisis in 
de pastorale roepingen en de vergrijzing 
van de kerken, anders zullen we onze 
missie niet meer kunnen vervullen.
Ik zal voortbouwen op deze constatering 
en op de reeds geboekte vooruitgang, 
waarbij ik op de Heer vertrouw, op mijn 
liefde voor de kerk en op de passie voor 
het evangelie die ik al sinds mijn kindertijd 
koester. Maar dan met mijn eigen aanpak.

Om een beeld te schetsen: ik ga mijn 
draden wol verweven met het bestaande 
werk. Het wordt een andere kleur, een 
ander stekenpatroon.
Overigens zijn er al verschillende mensen 
naar mij toe gekomen met ideeën en 
strategieën. Dat is geweldig, ik vind het 
buitengewoon veelbelovend! Ik zie de 
toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

En hoe ziet u uw aantreden en uw werk 
als voorzitter?

ID: Ik zal mijn pastorale instelling en mijn 
band met het veld behouden: ik wil in 
contact blijven met de basis, de gemeen-
ten, de districtsvergaderingen. Om deze 
noodzakelijke aanwezigheid te kunnen 
garanderen, zal ik bij de voorbereiding van 
administratieve en externe dossiers een 
beroep doen op de bestaande schakels 
(het administratieve team, de SR, de 
Administrateur-generaal, enz.).
Ik zal zeer snel afspraken maken om de ge-
meenschappen te ontmoeten en vieringen 
bij te wonen. Het zijn deze lokale ervarin-
gen die de te volgen richting kunnen 
aangeven.
Het Woord dat tot ons wordt gericht en 
dat we vieren, stopt niet bij de muren van 
onze kerkgebouwen: het nodigt ons uit om 
naar buiten te treden, om een levende en 
open boodschap te brengen in het hart 
van de wereld. Het zijn geen eenvoudige 
tijden: velen voelen toenemende span-
ningen, een verhardend sociaal klimaat, 
uitspraken die mensen opsluiten en tegen 
elkaar opzetten. In deze context is het aan 
ons om vredestichters te zijn die durven te 
getuigen, door de toon die ze aanslaan, 
door de manier waarop ze luisteren en het 
woord nemen, van een weg van zachtheid, 
gastvrijheid en verzoening. Het is ook een 
missie van onze lokale kerken: plaatsen 
zijn die inspiratie geven, die iedereen 
helpen om niet toe te geven aan angst of 
bitterheid, en die oproepen om te durven 
streven naar een meer humane samen-
leving.
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Tijdens de campagne heb ik veel waarde-
ring gehad voor de ideeën van Emmanuel 
Coulon over de rol van jongeren in de kerk. 
Dit heeft ook veel leden van onze gemeen-
schappen geraakt. Het is een thema dat 
allen na aan het hart ligt en waarvoor ik 
me wil inzetten: samenwerken met 
jongeren en hen meer ruimte geven om bij 
te dragen aan ons kerkelijk leven, ook al 
betekent dat dat we onze gewoontes een 
beetje moeten bijstellen.

Welke zichtbaarheid en welk imago wenst 
u voor de VPKB?
ID: Ik wens dat de VPKB een vreugdevolle 
kerk is, trots op haar rijke minderheid, 
maar tegelijkertijd verbonden met het 
lijden in de wereld, om daar een bood-
schap van vertrouwen en hoop te brengen.
Wat er gebeurt in Gaza, in Kivu, in 
Oekraïne en op zoveel andere plaatsen, 
raakt ons en doet ons pijn. Ik zie niet in 
hoe we de verkondiging van een evangelie 
van genade kunnen verzoenen met 

woorden die tot verdeeldheid leiden en 
schande brengen. Wij, leden van het 
lichaam van Christus, hebben de taak van 
verzoening. De Kerk heeft een schat: 
geworteld in het Woord, getuigt zij van de 
genade van Christus die opwekt en nieuw 
leven schenkt. Ik streef ernaar dat de VPKB 
in het Woord blijft geworteld en zich 
voldoende bewust is van deze rijkdom om 
die met de wereld te delen, zelfs te 
midden van politieke en maatschappelijke 
onrust.
We hebben het geluk banden te hebben 
met talrijke zusterkerken in Europa en 
Afrika. We worden gevoed door hun getui-
genissen, hun theologische reflecties en 
hun engagement. Laten we het contact 
met hen niet verliezen, zodat we ons be-
wust blijven van deze onmisbare dimensie 
van de Universele Kerk, die ons allemaal 
doet groeien.

ds. Isabelle Detavernier,
voorzitster van de Synodale Raad van de  

Verenigde Protestantse Kerk in België

Dankwoord voor de Protestantse Kerk Brussel

Geachte leden van de gemeente,

Namens de Synodale Raad wil ik u van 
harte danken voor uw warme onthaal en 
voor uw grote inzet bij de voorbereiding en 
het verloop van de officiële eredienst ter 
gelegenheid van de overdracht van het 
voorzitterschap van de VPKB op zondag 11 
januari jongstleden.
Hartelijk dank voor uw beschikbaarheid, 
uw doeltreffendheid en uw vlotte samen-
werking met het voorbereidingsteam van 
de Synodale Raad.
Wij zijn u ook dankbaar voor de uitzending 
van de eredienst, die het mogelijk heeft 
gemaakt dat vele mensen die zich niet

konden verplaatsen, toch in gedachten bij 
ons waren; en zelfs samen met ons in het 
gebed verbonden waren.
Uw engagement op die zondag heeft bij-
gedragen aan de vreugde en het welslagen 
van dit belangrijke moment in het leven 
van onze VPKB.
Moge de Heer het leven, de activiteiten en 
de uitstraling van uw kerkgemeente blijven 
begeleiden en zegenen.

Voor de Synodale Raad,
met hartelijke groet:

ds. Isabelle Detavernier-Blommaert,
voorzitster
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Uit de Kerkenraad

De kerkenraad kwam in deze periode 
samen op 9 december en op 12 januari. 
Zoals altijd vragen verschillende zaken op 
pastoraal, diaconaal als ook organisatorisch 
en kerkelijk vlak onze aandacht.
Er is bijvoorbeeld veel tijd gestoken in het 
voorbereiden van de plechtige over-
drachtsdienst van het Synodevoorzitter-
schap die plaatsvond in onze kerk op 
zondag 11 januari, waar heel veel mensen 
op af zijn gekomen.
Daarnaast worden ook de wekelijkse ere-
diensten geëvalueerd. Als heel positief 
werd ervaren het Kinderkersfeest waaraan 
door een groot aantal enthousiaste 
kinderen en jongeren hun medewerking 
werd verleend en we ons mochten ver-
heugen in een volle kerk.
Voorts houden wij ook nauwgezet de ver-
schillende procedures rondom de vacatu-
res voor het Stadspredikantschap en voor

WOTO in het oog en het werk gaat hier 
vooruit. We hopen natuurlijk op een 
positief resultaat. Er vinden ook de nodige 
voorbereidingen plaats voor de 
verschillende oecumenische vieringen die 
worden gehouden in de week van 19 
januari op verschillende plaatsten in de 
gemeente (Brussel, Tervuren en Dilbeek).
Op deze plaats zou ik ook namens de 
kerkenraad een hartelijk woord van dank 
richten aan de oud-kerkenraadsleden die 
ons nog hebben willen ondersteunen na 
afloop van hun termijn bij de wekelijkse
zondagsvieringen, heel fijn!
Wij kijken uit naar verdere ondersteuning 
om onze taken zo goed als mogelijk te 
kunnen blijven vervullen.

Anita Bultena, Moderator PKB

Ds. Heleen Ransijn is nu ruim drie jaar 
stadspredikant of straatpastor in Gent.
Ze heeft haar draai zozeer gevonden, dat 
ze vindt dat ze de mooiste job van de 
wereld heeft.
Op zondag 8 maart gaat ze voor bij ons.
Ze zal in een klein opstapje tijdens de 
dienst iets vertellen over haar werk.
De eigenlijke kennismaking met haar werk 
vindt na de kerkdienst plaats in de consis-
torie.
U wordt van harte uitgenodigd – ook 
omdat er een beroepingscommissie is, die 
actief zoekt naar kandidaten. Dus u kunt 
deze kennismaking ook zien als een voor-
bereiding van onze kerk op onze 
betrokkenheid bij het stadspastoraat.
Heleen Ransijn heeft ook een interessante 
weblog: https://stadspredikant.gent/

Jart Voortman

8 maart: ds. Heleen Ransijn Wereldgebedsdag 2026

Vrijdag 6 maart gaat tijdens de Wereld-
gebedsdag het gebed opnieuw de wereld 
rond. Op de wereldconferentie van 2017 in 
Brazilia werd Nigeria als land voor 2026 
gekozen.
Onze zusters in Nigeria hebben zich de 
afgelopen jaren verdiept in het thema: 
“Kom! Ik zal jullie rust geven”,
gebaseerd op Matteüs 11:28.

Het programma van Nigeria nodigt ons uit 
in de wetenschap dat ieder van ons met 
zorg en liefde door God is gemaakt. Dit vers 
is een uitnodiging van Jezus aan mensen 
die worstelen met de lasten van het leven, 
en belooft hen rust en verlichting als ze 
naar Hem toe komen.
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In memoriam Gustaaf Vanhaelen

In de nacht van 7 op 8 december 2025 
overleed ons trouwe gemeentelid en onze 
broeder Gustaaf Vanhaelen.
Hij was geboren op 28 juli 1936; Gustaaf 
werd 89 jaar oud. Hij was de weduwnaar 
van Neeltje Passchier, met wie hij zestig 
jaar getrouwd was geweest, met wie hij 
drie zoons kreeg en vervolgens een groot 
gezin met klein- en achterkleinkinderen. 
Gustaaf en Neeltje waren bovendien vele 
jaren lang het kloppende hart van dat 
grote gezin met al die kinderen.
Ze waren op allen zeer betrokken, en die 
kinderen bleven betrokken op hun over/ 
groot/ouders.

Gustaaf was een bescheiden mens die in 
veel opzichten het leven van zijn vrouw en 
kinderen faciliteerde, en die het niet 
moeilijk vond om zelf een beetje op de 
achtergrond te blijven.
In het afscheid dat we op 15 december in 
Alsemberg van hem namen, speelde het 
woord ‘nederigheid’ een grote rol, zoals 
door Jezus gebruikt in de Bergrede: 
“Gelukkig wie nederig van hart zijn, want 
voor hen is het koninkrijk van de hemel.” 
De woorden ‘zachtmoedigheid’ en ‘dienst-
baarheid’ mogen we daar ook gerust aan 
toevoegen. Veel van onze mensen hebben 
hem zo ervaren tijdens de ‘Kompas-
kampen’, waarin het gezin Vanhaelen een 
belangrijke rol speelde. Zelf heb ik zijn 
dienstbaarheid mogen meemaken in de 
nadagen van de ‘Federatie Minder 
Validen’.

De laatste periode van zijn leven, na het 
overlijden van Neeltje in december 2022, 
is niet eenvoudig voor hem geweest. 
Zonder zijn vrouw was zijn leven onvolle-
dig, hoezeer zijn kinderen ook geprobeerd 
hebben om het dragelijk te houden. 
Lichamelijk en mentaal ging hij achteruit. 
Hij liet weten dat het genoeg voor hem 

was geweest.

Tijdens de afscheidsdienst werden ontroe-
rende dingen verteld over zijn leven – en 
een zeer ontroerend moment was het 
zingen van het ‘taptoe’, waarmee ze 
vroeger altijd de dag hadden afgesloten 
tijdens de Kompaskampen:

Taptoe: dag gedaan
Dag gedaan
Zon gegaan
Van de zee, van het land, van de hei
Alles rust
Slaap gerust
God nabij

Moge de herinnering aan Gustaaf Van-
haelen een zegen zijn voor al zijn familie-
leden en vrienden.

ds. Douwe Boelens
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De geopolitieke en humanitaire situatie in het 
Midden-Oosten is hoogst actueel en houdt veel 
mensen bezig. 
Internationale en lokale organisaties hebben de 
afgelopen jaren grootschalige oorlogsmisdaden en 
misdaden tegen de menselijkheid in die regio gedocu-
menteerd.
De realiteit van het onnoemelijke lijden van miljoenen 
mensen in het Midden-Oosten wordt vaak onvol-
doende belicht in de politieke analyses die in onze 
media verschijnen.
Daarom schreef Willem Staes, expert Midden-Oosten 
bij 11.11.11., onlangs een boek waarin verhalen 
worden verteld over het leven van gewone 
Palestijnen, Libanezen, Israëli's en Syriërs, gezien door 
hun ogen.

Over zijn boek, genaamd “Vuurland/Langs de frontlijnen van het Midden-Oosten” houdt Willem 
Staes op 3 februari een inleiding in Overijse.
Die bijeenkomst is mede georganiseerd door het Oecumenisch Forum waarin de Protestantse 
Kerk Brussel al vele jaren lang samenwerkt met de Rooms Katholieke gemeenschap van de 
Zavelenborrekapel in Overijse. Van harte welkom!

Rommy van Wechem en Rob van Drimmelen

Oecumene

Bijeenkomst Oecumenisch Forum

Gebedsweek voor de Eenheid in Brussel

De Gebedsweek voor de Eenheid van de 
christenen heeft altijd plaats van 18 tot 25 
januari. In Brussel werd ze oecumenisch 
gevierd op donderdag 22 januari.
In de anglicaanse pro-Kathedraal Holy 
Trinity in de Kapitein Crespelstraat in 
Brussel, kwamen voorgangers en gelovigen 
samen van heel wat christelijke kerken. 
Voor de Rooms-Katholieke Kerk was 
aartsbisschop Luc Terlinden aanwezig. 
Naast hem stonden vertegenwoordigers 
van de Anglicaanse Kerk, de Grieks-Ortho-
doxe Kerk, de Verenigde Protestantse Kerk 
van België, de Lutherse Kerk, het Leger des 
Heils, de evangelische Federale Synode,

de Conferentie Europese Kerken KEK, en 
de Armeens-Apostolische Kerk.
Die laatste had op mondiaal niveau de 
teksten en bezinningen voor de Bidweek 
voorbereid. Het koor van de pro-Kathe-
draal, een Armeens koor en een brass-
band zorgden voor de muzikale onder-
steuning.
In zijn homilie benadrukte de orthodoxe 
aartspriester Toparlakis dat de heilige 
Geest niet de verschillen wegwerkt maar 
wel de verdeeldheid. Een woord van 
wijsheid dat de aanwezigen meedroegen.

Tekst overgenomen van: otheo.be
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Groener geloven
Onder deze titel willen we in de Kerkbrief regelmatig iets doorgeven dat verband houdt

met de zorg voor de Schepping: klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid.

Groene kerken

In Vlaanderen hebben we Ecokerk!
De VPKB werkt daar mee samen om aan-
dacht te vragen voor het klimaat, biodiver-
siteit en duurzaamheid. En dus voor een 
andere manier van leven! Ik schreef er al
eerder over. Waar Ecokerk een RK initiatief 
is (hoewel zij open staat voor 
samenwerking met andere kerken), be-
staat er in Nederland onder de naam 
Groene Kerken een brede landelijke bewe-
ging waar Protestantse en R.K. kerken en 
ook christelijke organisaties in verenigd 
zijn. Groene Kerken zet zich in voor duur-
zaamheid, vergroening en sociale recht-
vaardigheid. Heel praktisch, maar heeft 
ook aandacht voor (Bijbelse) verdieping.
Je kunt je er als gemeente bij aansluiten. 
Dat deden al 550 kerken!
Vorig jaar en ook dit jaar staat het thema 
“Sabbatsleven” centraal.
“De sabbat geeft ons rust, ruimte en hoop. 
Hoop voor de schepping en tijd voor bezin-
ning op ons handelen en leven. De sabbat 
als dag waar we naartoe leven en van 
waaruit we leven tijdens alle andere dagen 
van de week. Maar ook de sabbat als 
principe en uitgangspunt om je leven op te 
enten en te vullen vanuit een overvloedige 
Bron. Niet een leven van meer, meer, 
meer maar een vol leven van dankbaar-
heid.
Uit hun Nieuwsbrief geef ik graag onder-
staand artikel door van ds. Thea de 
Ruijter, predikant in Emmeloord en 
ambassadeur van Groene Kerken.
Ik denk dat het kan inspireren voor de 
Veertigdagentijd. Deze begint op zondag 
22 februari.

Greet Heslinga

De hoop van de sabbat
“Hoop ontstaat vaak in het doen. In het 
handelen, in het samen met anderen op-
staan, wordt de hoop geboren. Hoe kan 
sabbatsleven ons hoopvolle mensen 
maken? De sabbat is toch juist een lege 
dag, lege tijd, nietsdoen…
Maar sabbatsleven is méér, leerde de 
schrijfster bij Heschel in zijn boek ‘De
Sabbat’. Sabbat is een schepsel van God, 
en ze kleurt je leven.

Sabbat als schepsel
Heschel vertelt hoe rabbijnen discussieer-
den over de zevende dag. Ook in Exodus 
lezen we dat God in zes dagen hemel en 
aarde maakt. Maar ook dat Hij op de ze-
vende dag het scheppingswerk voltooide.
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Kennelijk, zeiden de rabbijnen, werd op de 
zevende dag een scheppingsdaad verricht. 
Maar wat werd er gemaakt, als alles wat er 
is, al bestond?
Menuha, ofwel ‘rust’. Dat is iets met vol-
heid en inhoud. Meer dan niet-werken of 
inactiviteit.
Menuha is ‘gevuld’ met sereniteit, geluk, 
harmonie. Dit schiep God op de zevende 
dag. De rabbijnen leerden de sabbat zo 
kennen als immaterieel schepsel. (…)
“Sabbat is de aanwezigheid van God in de 
wereld, toegankelijk voor de psyche van 
een mens”, zegt Heschel.
In rust worden we opmerkzaam. Voor 
Gods aanwezigheid in ons leven. De aan-
wezigheid van rust maakt ons ontvankelijk 
voor wat God doet in de wereld. Het hangt 
minder van ons af, dan we vaak denken.

Sabbat kleurt ons leven
Nog een observatie over sabbatsleven. De 
sabbat is als inkt. Ze kleurt ons leven. Ze is 
als druppels inkt in een glas water. Het 
geheel krijgt er kleur van. Het gebed om de 
sabbat te verwelkomen (in de Joodse 
traditie) zegt het zo: “Spreid de bescher-
ming van jouw vrede over ons uit.” Wat in 
de sabbat zit, spreidt zich uit over ons be-
staan. Het karakter van die ene dag geeft 
kleur aan de andere dagen. Wat God in de 
rust geeft, vult zo ons hele leven.
We kunnen altijd werken, altijd verbete-
ren, altijd bezig zijn. Maar dan krijgt de 
sabbat geen kans om ons leven te kleuren. 
Sabbat is dus een schepsel van God, en ze 
kleurt je leven.
Ik denk dat ze ook kleur geeft aan deze 
wereld. Welke kleur? Groen natuurlijk, 
want dat is de kleur van de hoop.

Meer info: www.groenekerken.nl

“Op de zevende dag had God al zijn  
werk voltooid, op die dag rustte Hij  
van zijn werk dat Hij gedaan had.”

(Genesis 2:2)

Met groeiende onrust stellen wij, enkele 
Brusselse organisaties met evangelische 
inspiratie, vast dat solidariteit steeds vaker 
wordt voorgesteld alsof zij vaste en onver-
mijdelijke grenzen heeft. Alsof het nu een-
maal een fataliteit is dat niet iedereen 
geholpen kan worden, dat sommige 
mensen uit de boot vallen en dat we dat 
moeten aanvaarden. Die manier van 
denken blijft niet abstract. Ze vertaalt zich 
vandaag in harde realiteiten waarin 
mensen letterlijk in de kou blijven staan.
In Brussel slapen mensen op straat omdat 
opvang geen zekerheid meer is, omdat er 
“geen plaats” zou zijn. Dat is geen 
natuurwet, maar het gevolg van keuzes. 
(…)
Vanuit onze kerkelijke, diaconale en 
bovenal maatschappelijke overtuiging 
kunnen en willen wij dit niet aanvaarden. 

Wij geven daarom een helder en principieel 
weerwoord: Solidariteit mag nooit zo 
beperkt worden ingevuld dat zij mensen 
uitsluit. Zij moet integendeel zo ruim zijn 
dat de waardigheid van elke mens wordt 
gerespecteerd.
Wij roepen u op om deze boodschap het 
komende jaar samen met ons uit te dragen: 
in woorden én in daden, door concrete 
solidariteit te tonen, maar ook door 
beleidsmakers blijvend onder druk te 
zetten om keuzes te maken die rekening 
houden met wie het meest kwetsbaar is. 
Want echte vooruitgang is pas mogelijk 
wanneer we beslissen om niemand achter 
te laten. Laten we daar in 2026 samen werk 
van maken.

In solidariteit en vastberadenheid,
Het Brussels (RK) Diaconieoverleg

“Voor een Brussel dat niemand achterlaat”
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Vorming

VPKB

Lezingenreeks over ecologie
De werkgroep ‘Denkend Geloven’ van de 
post-academische vorming van de KULAK 
organiseert een reeks van vier lezingen in 
maart 2026.
De titel is “Geloof in tijden van ecologische  
crisis”
Klimaatverandering en verlies van biodiver-
siteit zijn problemen die ook theologie en 
geloof aangaan. Welke richting gaan we 
uit? Hoe dienen we ons te verhouden tot 
de aarde en haar bewoners? Vier experten 
geven hun kijk op ecotheologie, met inspi-
ratie uit onder meer De Bijbel, het Zonne-
lied en de encycliek Laudato Si’.
Ook de vraag wat het boeddhisme over de 
Schepping denkt, komt aan bod.
Voor een volledig overzicht van het pro-
gramma en inschrijving zie de volgende 
website: puc.kuleuven.be (zoeken met 
trefwoorden ‘denkend geloven’).
De lezingen gaan door zowel in Kortrijk als 
in Gent.

Een cursus over rouw en verlies te Kortrijk 
in februari/maart 2026
Op vier zaterdagen bespreken we een 
onderwerp dat we liever vermijden, maar 
waar iedereen mee te maken heeft of krijgt 
in het leven. Rouw en ervaringen van 
verlies kunnen ons hele leven overhoop 
gooien en het gevoel geven dat we voor 
een afgrond staan.
Hoe ga je om met gevoelens van intens 
verdriet, hoe neem je afscheid van iemand 
die je dierbaar is, hoe kun je voor een deel 
loslaten en ‘verder gaan’ met een lege 
plaats in je leven?
Verlieservaringen kunnen ook heel sterk 
zijn bij het afscheid nemen van een huis-
dier, de woning waar je je hele leven 

gewoond hebt, de partner die de relatie 
beëindigd heeft of de job die je na 23 jaar 
moet opgeven.e gaan in de cursus in op 
wat rouwen precies is, wat het met 
lichaam en geest doet, hoe mensen hier-
mee (kunnen) omgaan, wat de Bijbel ons 
vertelt over afscheid nemen, hoe in de 
kerk wordt omgegaan met verlies-
ervaringen (pastoraat en uitvaart), welke 
nieuwe vormen van rouw en troost wel of 
niet heilzaam zijn in onze samenleving en 
wat we zelf beter wel of niet zouden doen 
wanneer we geconfronteerd worden met 
verdriet (van onszelf of een ander).
De cursus wordt gegeven door ds. Arjan 
Knop, ds. Peter Smits, Pieter Deknudt 
(Reveil) en een rouwtherapeut.

Het gaat om de volgende data:
 14 en 28 februari (Wat is rouwen en 

verlies? Hoe gaat de Bijbel om met 
dood, verlies en afscheid? Wat is de 
betekenis van ons geloof in het licht 
van de dood? Wat is de rol van de kerk 
in het bieden van troost?)

 14 en 28 maart (Lezing van Pieter 
Deknudt van de organisatie Reveil over 
nieuwe vormen van troost. Op 28 
maart is er ruimte voor persoonlijke 
verhalen en het delen van herinnerin-
gen.)

 Alle bijeenkomsten gaan door in de kerk 
van Kortrijk, Bloemistenstraat 2a (op 50 
meter van het station).
Tijd is van 9.30 – 12.00 uur.
De cursus is gratis.
Inschrijven kan via de link op: 
vorming.protestant.link
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Praktisch-theologische middag - 11 maart
Verschillende keren per jaar organiseert de 
faculteit in samenwerking met Vorming 
een Praktisch-theologische middag. Op 
deze dag komen theorie en praktijk samen 
en is er voldoende ruimte voor gesprek en 
het uitwisselen van ervaringen.
Op woensdag 11 maart 2026, van 13.00 – 
16.00 uur, wordt het onderwerp ‘bidden in  
de eredienst’ behandeld. We bespreken 
het belang van bidden in de viering, welke 
gebeden er bestaan en wat de betekenis is 
van ‘spreken met God’.
De bijeenkomst gaat door op de faculteit 
(Bollandistenstraat 40, Brussel) en wordt 
speciaal georganiseerd voor mensen die in 
de kerk voorgaan (predikanten en gast-
voorgangers). Andere geïnteresseerden 
zijn daarbij echter ook van harte welkom!
U kunt zich aanmelden via de faculteit 
(www.fptr.be) of via de link op de site van 
vorming (vorming.protestant.link).

Theologische Conferentie, op 17 en 18 
maart in Bezinningscentrum Emmaüs te 
Helvoirt (NL)
Schouder aan schouder/Joden en Chris-
tenen in gesprek over het Jood-zijn van 
Jezus
Jezus is geboren in een Joods gezin. Zijn 
moeder Maria baarde hem en wikkelde 
hem in doeken en legde hem in een voer-
bak, lezen we in Lucas 2.
Vervolgens is Jezus is in de loop van de tijd 
meer en meer ingepakt.
Weten we met wie we van doen hebben? 
Hij is ingepakt in de woorden en beelden 
van anderen. Maar hoe zichtbaar is hij nog, 
ook of juist als Jood? Jezus is een letterlijk 
ingewikkelde kwestie geworden. Hij is 
verstopt achter alle beelden die van 
buitenaf op hem zijn geplakt. Onze uit-
daging: Jezus ont-wikkelen. ‘Ik zoek hem 
naakt en onverhuld’, zegt Meister Eckhart. 
We hopen dat onze sprekers een paar 
lagen aan beelden en woorden van hem 
kunnen afpellen.

Zij zullen uit de doeken doen hoe voor hen 
het Jood-zijn van Jezus oplicht. Wordt het 
confronterend – opzienbarend – verhelde-
rend? Het wordt geen debat dat winnaars 
en verliezers kent, maar een gesprek 
waarin we schouder aan schouder, joden 
en christenen, met en van elkaar willen 
leren over Jezus.
In een afwisselend programma zullen 
verschillende ter zake kundige sprekers 
hier hun licht over laten schijnen.
Uiteraard is er voldoende ruimte om van 
gedachten te wisselen over dit boeiende 
thema.

Sprekers
Rudy Van Moere is Prof. (em.) van de 
Faculteit voor Protestantse Theologie en 
Religiestudies te Brussel, emeritus predi-
kant van de Adventkerken in Nederland en 
België-Luxemburg en voormalig bestuurslid 
van het Nederlands Bijbelgenootschap 
(2005-2015). Zie ook Bijbellezen met Rudy 
Van Moere.
Peter van ’t Riet studeerde wiskunde en 
psychologie en promoveerde op een 
onderwijspsychologisch onderwerp. 
Daarnaast bestudeert hij sinds de jaren ’70 
het joodse karakter van de Bijbel, speciaal 
het Nieuwe Testament. Daarover publi-
ceerde hij een tiental boeken en vele 
brochures. Hij geeft regelmatig lezingen en 
cursussen voor alle gezindten. Meer
Informatie vind je op zijn website 
www.petervantriet.nl.
Peter J. Tomson is emeritus-hoogleraar 
Nieuwe Testament, Patristische literatuur 
en Joodse Studies aan de Faculteit voor 
Protestantse Theologie en Religiestudies in 
Brussel en gasthoogleraar aan de Katho-
lieke Universiteit te Leuven.
Hij publiceerde ‘Studies on Jews and Chris-
tians in the First and Second Centuries’ en 
is co-editor van de internationale weten-
schappelijke serie ‘Compendia Rerum 
Iudaicarum ad Novum Testamentum’ de 
CRINT.
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Joodse sprekers nog te bevestigen.

Inschrijven
De conferentie is tweedaags met logies, 
volledig verzorgd, te gast in het inspireren-
de Bezinningscentrum Emmaüs in Helvoirt.
Voor meer informatie: joods-christelijke-
dialoog.nl/conferentie-2026-helvoirt.

Deze conferentie wordt georganiseerd 
door de Classicale Werkgroep Kerk en 
Israël van classis Noord-Brabant, Limburg 
en de Réunion Wallonne, in samenwerking 
met de Antwerpse Contactgroep voor 
Joods-Christelijke Betrekkingen.

Elke twee jaar komt de hele VPKB op 
Hemelvaartsdag samen voor een feeste-
lijke dag. Vroeger was dit de Algemene 
Kerkvergadering, maar intussen kennen 
we deze dag als ProFest.
In 2026 is dat op donderdag 14 mei, in 
Heusden-Zolder.
Het belooft opnieuw een warme en inspi-
rerende ontmoeting te worden, met work-
shops allerhande, een programma voor 
kinderen en jongeren, een museumbezoek 
en nog veel meer. Nadere details zullen 
volgen.
Dit jaar wordt de dag georganiseerd door 
ons district Antwerpen-Brabant-Limburg 
(ABL) en natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig 
voor diverse taken, zoals het klaarzetten 
van tafels en stoelen, een onthaal team, 
barpersoneel, kassamedewerkers, keuken-
hulpen, helpers voor het serveren van de 
lunch, schoonmaak, en opruimen. 

Vele handen maken licht werk: de taken 
worden ingedeeld in blokken van 1,5 tot 2 
uur zodat iedereen ook van de dag kan 
genieten.
Ook voor het kinderprogramma zijn nog 
dringend vrijwilligers nodig.
Vrijwilligers kunnen rechtstreeks contact 
opnemen met ds. Lianne De Oude,

 lianne.de.oude@telenet.be
 0486 22 60 81

Wil je creatief bijdragen: op ProFest komt 
er een crea-tafel waar de hele dag door
zelfgemaakte spulletjes verkocht worden 
ten voordele van het evenement.
Kortom: zet 14 mei in je agenda, spreek af 
om samen met anderen te gaan, en geef je 
op als vrijwilliger op deze feestelijke dag!

De kerkenraad

ProFest 2026
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Kinderkerk

NBG/Bijbel Basics: “Jezus deelt brood en wijn uit” (Lucas 22:14-34)

Jezus en zijn leerlingen zijn bij elkaar om het Joodse Paasfeest te vieren. Dat feest heet in het 
Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, Pesach. Tijdens het Joodse Paasfeest wordt gevierd 
dat God de Israëlieten bevrijdde uit Egypte waar ze slaven waren. (Dat verhaal staat in Exodus 
12.) Jezus deelt tijdens zijn laatste maaltijd met de leerlingen brood en wijn aan hen uit. Brood 
en wijn zijn in de kerk nog steeds een teken om aan Jezus te denken. Dat gebeurt als we in de 
kerk het Avondmaal vieren. Dan doen we dus wat Jezus zegt in het verhaal: ‘Houd deze maaltijd 
steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’
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Contact

Protestantse Kerk Brussel
Lidkerk van de Verenigde Protestantse 
Kerk in België

Kerkenraad
ds. Douwe Boelens, 0474 - 47 32 43
Anita Bultena (moderator), 02 - 734 52 13
Anne Theo Seinen (scriba),
0495 - 71 97 49,
anne-theo.seinen@skynet.be
Peter Dekker, 
peterdekker.pkb@gmail.com

Wijkcontactpersonen
Centrum West
Antoinette Panhuis, 02 - 230 52 22
Noord
Annemarie Haverkorn, 02 - 460 42 86
Noordoost
Jacqueline Bastiaens, 02 - 767 67 35
Lex Buddingh, 02 - 772 70 23
Zuid
Jart Voortman, 02 - 358 57 29
Oost
Lieve de Geus-Everaert, 02 - 660 53 33
Erik Berghuis, 0497 - 06 51 25
Zuidoost
Janneke Wilbrenninck-van Oldenborgh,
02 - 687 63 91
Joke Bronkhorst, 02 - 687 91 92

Kinder- en Jeugdwerk
Kinderkerk (tot 12 jaar): Julianna Boelens,
0479 - 65 23 95
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar): Jart Voortman,
02 - 358 57 29
Jongvolwassenen: Julianna Boelens,
0479 - 65 23 95

Kerkgebouw
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Predikanten
regio Brussel: ds. Douwe Boelens
Telefoon: 0474 - 47 32 43
e-mail: dsdouweboelens@gmail.com
regio Wezembeek-Oppem, Tervuren en
Overijse: vacant

Kerkelijk bureau en koster
Mark van Wechem
02 - 512 03 67
e-mail: info@protestantsekerkbrussel.be
Het kerkelijk bureau is gesloten
op maandag en dinsdag.

Dagelijks Bestuur
Bert Kuypers (voorzitter), 056 - 20 54 39
Mark de Geus (penningmeester),
02 - 660 53 33

Commissaris gebouwen
Theo Orie, 02 - 466 54 90

Archivaris
vacant

Vrijwillige bijdragen
Ingrid De Hertogh-Vercruysse, 02 - 251 59 30

Bankrekeningnummers
(altijd op naam van Protestantse Kerk
en BIC: KREDBEBB)
Zondagse collectes
BE22 7330 6608 7847
Vrijwillige bijdragen
BE22 4331 1627 6147
Diaconie: BE42 7350 3273 4454
Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)
BE41 4331 1482 7110
Kerkkriebels: BE49 7350 0729 3071


