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e Protestantse Kerkbrief is het
blad van de Protestantse Kerken
in en rond Brussel.

Het verschijnt een zestal keren per jaar.

E-mailadres: kerkbrief@gmail.com

De redactie bestaat momenteel uit

ds. Judith van Vooren en ds. Douwe Boelens

Verantwoordelijke uitgever:

ds. Douwe Boelens

De redactie behoudt zich het recht voor om
een ingezonden artikel in te korten,
redactioneel te bewerken of niet te
publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de artikelen en slechts ten
dele voor de stijl. Reacties zijn altijd welkom!

Uiterste inleverdatum voor de kopij
Kerkbrief oktober-november 2025:
maandag 15 september 2025

7 september: Startzondag en meer

e dienst op 7 september zal een

bijzondere invulling krijgen. Het is

die zondag niet alleen Start-
zondag, maar ook Scheppingszondag. Verder
is het een ‘Dienst van Schrift en Tafel’ - en,
wie weet, wordt er zelfs een nieuwe ambts-
drager bevestigd. Gelukkig weet de dominee
dat er van hem geen lange preek verwacht
wordt. We hopen op een ontspannen dienst.
De hele gemeente dus van harte welkom!

Snags

As jy snags nie
kan slaap nie,
moet nie die
skape tel nie,
praat met die

NI A
¥ (V[ |

Uit Zuid-Afrika
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« Zondag 7 september: Startzondag en
Scheppingszondag, dienst van Schrift en
tafel, eventueel bevestiging ambtsdrager

« Woensdag 10 september, 20.00 uur:
ABL-districtsvergadering in Leuven

« Zondag 14 september, 15.00 uur:
Afscheidsdienst van ds. Judith van Vooren

« Maandag 15 september, 14.30 uur:
Bijbelkring in Wemmel

+ Zondag 21 september (‘autoloze zondag’),
11.00 uur: Oecumenische viering in Kapel
Zavelenborre onder leiding van parochie-
en gemeenteleden

« Zondag 21 september, 15.00 uur:
Bevestiging van ds. Edwin Delen in de
William Tyndale Silo-kerk te Vilvoorde

» Dinsdag 23 september:
Kerkenraadsvergadering

Intrededienst Vilvoorde

Uitnodiging

bevestiging van ds. Edwin Delen

Zondag 21 september 2025 om 15 uur

e Kerkenraad en de Bestuursraad

van de Protestantse kerk William

Tyndale-Silo te Vilvoorde
nodigen U uit voor de eredienst waarop

ds. Edwin Delen
bevestigd wordt als voorganger.

Deze bevestiging zal doorgaan
op zondag 21 september 2025 om 15.00 uur
in de Protestantse kerk William Tyndale-Silo
te Vilvoorde.

Na de dienst bent u uitgenodigd
op een receptie
waarbij u uw persoonlijke gelukwensen
aan ds. Edwin Delen kunt overmaken.

Graag voor 7 september 2025
uw aanwezigheid melden via:
secretariaat@protestantsekerkvilvoorde.be
met vermelding van het aantal personen.



Meditatie
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Voor de leeuwen gegooid

oordat Daniél in de ‘leeuwenkuil’
van koning Darius gegooid werd,
was hij al in de ‘slangenkuil’ van
zijn voorname beroepsomgeving terecht-
gekomen. Zijn carriére leek zo mooi op gang
gekomen te zijn als één van een drietal ‘rijks-
bestuurders’ - maar met al dat succes was er
ook een beweging van tegenwerking tot
stand gekomen van de kant van zijn naaste
collega’s en medewerkers. Dat succes
jaloezie oproept, is een gegeven dat niet
aangetast wordt door de tand des tijds.

Waarmee deze mensen hem bij de koning in
diskrediet brengen, is het feit dat hij gewend
is om zich driemaal per dag terug te trekken
voor gebed. Het zou goed kunnen zijn dat
die gewoonte een echte, diepe jaloezie bij
hen teweeg heeft gebracht.

Die gewoonte geeft immers zicht op een
onbekende werkelijkheid waarvan anderen
het bestaan vermoeden en waarnaar ook zij
diep in hun hart verlangen.

Als Jezus eeuwen later over het gebed praat,
zegt hij dat je je daarvoor “terug moet
trekken in je huis en de deur moet sluiten”.
In een tijd waarin de heersende klasse zich
beroept op godsdienstigheid, is dat een
passende daad van verzet.

De tijd van Daniél is een andere tijd. Het is
een tijd waarin de heersende klasse zich
verzet tegen godsdienstigheid - met name
die van het volk Israél. Jezus is trouw aan zijn
God door te bidden in het binnenste vertrek;
Daniél door te bidden voor de “open
vensters in de richting van Jeruzalem”. Elke
tijd vraagt om passende antwoorden.

Wat beiden gemeenschappelijk hebben, is
de tegenstand die ze ondergaan hebben,
hun trouw aan God en aan hun roeping, de
doodskuil waarin ze geworpen en waaruit ze
door een engel van de Heer teruggeroepen
zijn. Hun volharding die ons tot voorbeeld en
inspiratiebron zou kunnen dienen.

ds. Douwe Boelens

In memoriam Helena Antoinette Rottier-Sprey

—_—=N

p 4 juliis van ons heengegaan
Helena Antoinette Rottier-Sprey

Ze was geboren op 26 maart 1936
in Dordrecht en ze is overleden in Hoeilaart,
waar ze liefdevol door haar dochters en hun

partners werd omringd.
De laatste periode van haar leven is buiten-
gewoon zwaar geweest, maar haar kinderen
en haar vrienden/vriendinnen hebben haar
daar zorgzaam doorheen gedragen.
We hebben haar gekend als een muzikale,
kunstzinnige, filosofisch onderlegde en
belezen vrouw, maar bovenal als een
toegewijde moeder en vriendin.
Ze heeft vrijelijk over haar geloof en haar
hoop gesproken; in de liederen die ze had
uitgekozen, kwamen die ook tot uitdrukking.
Mogen haar kinderen, broers en zusters en
al haar vrienden en vriendinnen daaruit
troost putten!

ds. Douwe Boelens



Bij de kerkdiensten

Kerkdiensten Protestantse Kerk Brussel

Zondag 10 augustus, 8 van de zomer

Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager P. Vitulano

Organist R. Auquier

Collectes VPKB/Kerk

Zondag 17 augustus, 9% van de zomer

Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager A. Seinen

Pianist N. Tollenaar

Gemeentelid F. Bastiaens
Collectes Kerk en Wereld/Kerk

Zondag 24 augustus,

10% van de zomer

Voorganger mevr. Helen Blow
Ambtsdrager L. Buddingh
Organist R. Auquier
Gemeentelid R. van Drimmelen
Collectes PSC/Kerk

Zondag 31 augustus,

11% van de zomer

Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager A. Bultena

Organist A. Rusakova
Gemeentelid G. Heslinga
Collectes Foyer Lilla Monod/Kerk

Zondag 7 september,

Start- en Scheppingszondag
Dienst van Schrift en Tafel,
bevestiging ambtsdrager
Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager P. Vitulano
Organist A. Rusakova
Gemeentelid J.K. van der Meer
Collectes Diaconie/Kerk
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Kerk Brussel
Zondag 14 september,
13% van de zomer
Afscheid van ds. Judith van Vooren
aanvang: 15.00 uur
Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager A. Seinen
Organist R. Auquier

Gemeentelid R. van Drimmelen
Collectes VPKB/Kerk

Zondag 21 september,

1** van de herfst, autovrije zondag
ook dienst in Kapel Zavelenborre
Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager E. Kitoko

Organist A. Rusakova

Gemeentelid F. Bastiaens

Collectes Kerk en Wereld/Kerk

Zondag 28 september,

2% van de herfst, jubileumdienst
Voorgangers ds. Guy Liagre

en ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager A. Bultena

Organist R. Auquier

Gemeentelid J.K. van der Meer
Collectes PSC/Kerk

Zondag 5 oktober, 3% van de herfst
Jumelagezondag

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager L. Buddingh

Organist A. Rusakova

Gemeentelid G. Heslinga

Collectes Jumelage ABL-Kirinda/Kerk



Gemeentenieuws

Afscheidsdienst

e Protestantse Kerk

Brussel heeft de eer en het

genoegen u uit te nodigen
voor de afscheidsdienst van

ds. Judith van Vooren

Per 1 oktober 2025 gaat zij met
emeritaat.

Zij startte als studente aan de UFPG
te Brussel en werd op 1 oktober 1984
‘vicaris’ in wat toen de ‘Graanmarkt-
kerk’ heette.

Zij is voorgegaan in de drie Belgische
gewesten en was de laatste twee jaar
als ervaren predikant weer terug bij
ons, de cirkel is rond.

De dienst zal plaatsvinden op zondag
14 september om 15.00 uur

in de Protestantse Kerk Brussel
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel

Na de dienst is er een receptie waar
wij samen het glas zullen heffen.

Wij hopen u te verwelkomen bij deze
feestelijke dienst.

Namens de Kerkenraad,
Lex Buddingh, scriba

Wilt u zo vriendelijk zijn uw aanwezig-
heid door te geven, bij voorkeur
tegen 22 augustus 2025,

op het volgende email adres:
lex.buddingh@skynet.be

Vacature Stadspredikant

ij zoeken een
Stadspredikant

die initiatieven neemt om een vorm
van christelijke presentie in Brussel op te zetten.
Hierbij is te denken aan
« vormen van pastoraat
« ondersteuning van mensen in kwetsbare
situaties
« werk onder studenten
+ het organiseren van maaltijden gecombineerd
met een bezinningsmoment

Wij zoeken een predikant die:

« In het bezit is van een masteropleiding in
(protestantse) theologie en/of toegelaten is tot
het ambt van predikant in de Verenigde
Protestantse Kerk in Belgié (VPKB) of reeds als
predikant werkzaam is de VPKB.

« Luistervaardig is, inlevingsvermogen heeft en
open staat voor mensen met heel diverse
achtergronden.

« Initiatiefrijk en enthousiast is en zelfstandig kan
werken.

+ Mogelijk ervaring heeft met sociaal werk en/of
op een ander terrein dat aansluit bij de functie.

« Spreekvaardig is in het Frans en het Engels.

Bij de concrete invulling van de functie zal veel
afhangen van de specifieke werkervaring en
interesses van de te beroepen predikant.

Opdat de stadspredikant er niet alleen voorstaat,
zal een begeleidingscommissie worden samen-
gesteld ter ondersteuning van de werkzaamheden.

Meer informatie over de post van Stadspredikant
in Brussel vindt u op de website van de
Protestantse Kerk Brussel,
https://www.protestantsekerkbrussel.be/

Sollicitaties voor de functie kunnen worden
ingediend bij de voorzitter van de Beroepings-
commissie, de heer Gertjan Bikker
(gertjanbikker@hetnet.nl). Bij hem kan eventueel
ook aanvullende informatie gevraagd worden.

Sluitingsdatum: 30 september 2025



In memoriam Lotty van Zonneveld-Koorenneef

p zaterdag 17
mei 2025
overleed

Lotty van Zonneveld-
Koorenneef,

op 85-jarige leeftijd.

Lotty werd geboren op 25 mei 1939 in Rot-
terdam in een gelukkig gezin met hardwer-
kende ouders.

Zoals veel meisjes in die tijd, mocht Lotty
niet naar de HBS, ondanks het feit dat zij
zeer pienter was. Des te verrassender is het
dat ze wel als au pair mocht gaan werken in
Parijs waar ze terecht kwam bij een Joodse
familie. Haar interesse voor Israél heeft haar
nooit verlaten.

Ze verlegde haar grenzen in die tijd ook nog
door te reizen naar Zuid-Europa en Noord-
Afrika.

Bij terugkeer naar Rotterdam vond ze een
kantoorbaan en ontmoette haar toekomstige
man, Herman van Zonneveld.

Het verschil in kerkelijke achtergrond — Lotty
was gereformeerd en Herman doopsgezind —
vormde geen belemmering voor hun liefde.
Ze traden in het huwelijk in 1964, in de Her-
vormde Kerk en verhuisden naar Amsterdam
waar hun eerste zoon, Martijn werd
geboren. Olivier, Rutger en Tobias werden
geboren toen het gezin naar Berkel en
Rodenrijs was verhuisd.

In 1981 vertrok het gezin naar Belgié, Ter-
vuren. Lotty kon aanvankelijk moeilijk
wennen in dit nieuwe leven maar gelukkig

werden zij in die tijd ook actieve leden van
de Graanmarktkerk, waar Lotty veel mensen
leerde kennen en deelnam aan verschillende
gesprekskringen.

Lotty en Herman werden gezegend met
kleinkinderen die vaak en graag bij hen
kwamen logeren.

Toen Herman overleed, in 2012, brak er voor
Lotty een moeilijke periode aan. Ze werd
stiller en trok zich steeds meer terug. Ook
had ze de nodige gezondheidsproblemen.

In 2025 moest zij een operatie ondergaan die
haar noodlottig werd. De dankdienst voor
haar leven vond plaats in crematorium Hof-
heide te Holsbeek, op zaterdag 24 mei.
Omdat Lotty een diepgelovige vrouw was en
een zorgzame, gastvrije en liefdevolle
moeder, kozen we bij de dankdienst voor
haar leven voor Psalm 23, één van haar
lievelingspsalmen, en voor Lukas 10:38-42,
over Marta en Maria. Lotty leek op beide
figuren. Ze was de zorgzame Marta maar ook
de luisterende Maria, steeds weer verlan-
gend naar het onderricht van haar rabbi
Jezus.

Tenslotte klonken nog de woorden van
Psalm 139, wij spraken die uit, denkend aan
Lotty: “Ik loof U voor het ongelooflijke
wonder van mijn bestaan.”

Wij wensen haar kinderen, Martijn, Olivier,
Rutger en Tobias, haar schoonkinderen en
kleinkinderen, haar familie en vrienden, de
troostrijke nabijheid van de Levende.

ds. Judith van Vooren

In memoriam Han Rooze

dr. Han Rooze

Han Rooze was geboren op 1 april 1938 in Kessel-Lo en is overleden in
Oostduinkerke, waar hij en Lydia de laatste periode van zijn leven hebben
gewoond. Vele jaren heeft hij met toewijding ambten vervuld in de VPKB.
Hij deed dat o.a. als vice-voorzitter van de Synodale Raad, maar ook als
moderator van de Kerkenraad in Brussel. Zijn inzet voor de kerk was indruk-
wekkend. Behalve Lydia laat hij achter: Katelijne en Geert, Mee Ran, hun

kinderen en kleinkinderen. Moge hij rusten in de hem zo gegunde vrede! k



Jongeren in beweging

n de afgelopen tijd zijn er verschillende
ontwikkelingen geweest rond de jonge-
ren in onze kerk.

Zoals u waarschijnlijk al weet, heeft onze
kerk drie jongerengroepen: de Kinderkerk,
de Jeugdkerk en de Jongvolwassenengroep.

« De Kinderkerk is bedoeld voor kinderen
tot aan de middelbare school.

« De Jeugdkerk is voor tieners op de
middelbare school.

« De Jongvolwassenengroep richt zich op
jonge volwassenen die studeren of
werken.

Voor elke groep is er een e-mail- of Whats-
App-groep aangemaakt.

In de WhatsApp-groep van de Kinderkerk
zitten de ouders van de kinderen uit de
gemeente. Zij kunnen daar vragen stellen
over de kinderdiensten of over lopende
projecten, en blijven zo ook in contact met
andere ouders.

Daarnaast is er een Kinderkerkteam gevormd
om de kinderen beter te begeleiden. Ouders
en jonge leden uit de gemeente konden zich
hier in juni voor aanmelden. Het team
bestaat momenteel uit zes leden van de
kerk. Vanaf september 2025 zullen we met
dit team op een meer gestructureerde
manier de kinderdienst leiden. Zowel op
zondagen als tijdens de Kerst- en Paas-
projecten.

Naast het ontstaan van deze groepen in de
gemeente, hebben gelukkig ook andere
gemeenteleden zich aangemeld om ons te

versterken tijdens kinderprojecten in de
kerk.

Zo wil Mireille Hauspie bijvoorbeeld helpen
met het bakken van cupcakes, zodat de
kinderen die tijdens het Kerstproject kunnen
versieren.

Ook Janneloes Bouman is van plan om
tijdens de Kerst- en Paasprojecten aanwezig
te zijn en een bijdrage te leveren aan ons
team. Verder staat er een gezamenlijk
project gepland met de kinderen en tieners
in het nieuwe schooljaar. Wat dat precies
wordt, bespreken we binnenkort met het
team en de leiders van de Jeugdkerk.

Wat betreft de Jongvolwassenengroep:

Op zondag 29 juni 2025 hadden we een
gezellige BBQ-bijeenkomst bij ons thuis,
waarbij meer dan twintig jongeren zich
hebben aangemeld om mee te doen.

De WhatsApp-groep telt momenteel 29
leden, dit is een mooie, lichte groei!

We zijn nu bezig met het bedenken van een
creatieve groepsnaam die ons beter om-
schrijft. ‘Jongvolwassenengroep’ of ‘Kring
Brussel’ vinden we met de groep een beetje
te algemeen, daar kan vast iets sterkers voor
in de plaats komen.

Ook met deze groep hopen we komend
schooljaar meer activiteiten te organiseren.
Misschien zelfs een sponsorloop voor onze
kerk? Gelukkig is de WhatsApp-groep van de
jongeren erg actief, dus er is genoeg ruimte
voor overleg en ideeén-uitwisseling. ©

Julianna Boelens



Groener geloven

Onder de titel ‘Groener geloven’ willen we in de Kerkbrief regelmatig iets doorgeven wat verband
houdt met de zorg voor de Schepping: klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid.
Deze keer nieuws van Ecokerk, waar de VPKB in meedenkt en meedoet
via de VPKB-Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)

Knooppunten van hoop

cokerk is in 2005 opgericht op

initiatief van alle Belgisch bisschop-

pen, vanuit de bezorgdheid om de
aarde, Gods schepping, ons gemeenschap-
pelijke huis.

Ecologie werd verbonden met christelijke
spiritualiteit en de sociale leer van de kerk.
De opdracht was helder: een visie ontwikke-
len op het snijvlak van ecologie en geloof.
Ecokerk was in opzet oecumenisch.

De VPKB is er vanaf 2010 bij betrokken
geweest, door deelname aan de Stuurgroep.
Tot eind 2024 was dat Greet Heslinga.
Sindsdien Kelly Keasberry (Antwerpen) en
Aletta Rambaut (Gent).

Ecokerk focust elk jaar vooral op de schep-
pingsperiode (1 september — 4 oktober), de
feestdag van Franciscus van Assisi.

Paus Franciscus riep 2025 als Jubeljaar uit
met als thema: Pelgrims van Hoop.

Ecokerk sluit dit jaar hierbij aan met haar
thema: Knooppunten van Hoop...

Zij nodigt iedereen uit op weg te gaan in de
geest van ‘Laudato Si’: figuurlijk, door
bezinning en bewustwording over de
klimaatcrisis. zonder de hoop te verliezen.
Ik citeer uit de Ecokerk campagnetekst:

Ontwaken

“We leven in een wereld vol prikkels, waarin
we voortdurend moeten presteren en rea-
geren. Voor sommigen voelt het alsof ze
slaapwandelen, alsof hun levensmodus ‘uit’
staat en alleen de overlevingsmodus nog
actief is. Anderen ervaren misschien net het
tegenovergestelde: een verhoogde alertheid,
een constante staat van paraatheid door de
druk van het dagelijks bestaan, de media en
het wereldnieuws. Oorlogen, klimaatrampen
en sociale ongelijkheid maken het niet
eenvoudig om stil te staan bij wat écht telt.
In onze samenleving voelen velen zich
vervreemd van de natuur, van elkaar en
soms ook van zichzelf.

Toch is er diep van binnen een universeel
verlangen naar stilte, herbronning, heling.
Waar kunnen we opnieuw ademhalen en
betekenis vinden? Hoe kunnen we de
verbondenheid met elkaar en met de aarde
herstellen?

De Ecokerk-campagne Knooppunten van
Hoop speelt hierop in. Niet enkel door te
wijzen op wat misgaat, maar door nieuwe
perspectieven aan te reiken. Paus Franciscus
pleitte voor een ‘revolutie van de tederheid”:
een ecologische bekering waarbij we de
gebroken relaties met God, de medemens,
de natuur en onszelf herstellen {...)"

Actief leren hopen

“Om de chaos en de polycrisis waarin onze
wereld zich bevindt onder ogen te zien, is
een diep besef van verbondenheid met het
hele levensweb nodig, zowel in ruimte als in
tijd. In Vlaanderen zijn er mensen en groe-
pen die bidden en mediterend onderzoeken
wat stilte kan betekenen in deze transitie.
Sommigen doen dat in kloosters of bezin-
ningshuizen, anderen in de publieke ruimte.
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Het stille energieveld dat zo te midden van
de dagelijkse drukte gecreéerd wordt, heeft
impact —zowel op henzelf als op de omge-
ving. leder draagt op zijn/haar manier bij aan
een zogenaamde ‘ecologische handdruk’
door een cultuur van stilte en bezinning te
bevorderen. Want als we meer vrede en
tevredenheid vinden in wat we op dit
moment al zijn en hebben, vormt dat een
tegenwicht voor het economische
winstmodel, dat net teert op ontevreden-
heid.

Vanuit een liefde voor de heelheid en
heiligheid van het leven vloeit als vanzelf
dankbaarheid voort — maar ook pijn om een
wereld die huilt. Het is aan ons om die pijn
bewust ruimte te geven en te beluisteren.
Deze doorvoelde verbondenheid met alles
wat ademt en leeft, roept spontaan op tot
actie — op welke wijze dan ook”.

De campagne Knooppunten van Hoop maakt
deel uit van een bredere campagne. Met een
7-sprong naar integrale ecologie.

DE SCHREEUW DE SCHREEUW
VAN DE AARDE . VAN DE ARMEN

ECOLOGISCHE
PARTICIPATIE EN ECONOMIE
MEENSCE

&3

ACTIE GE| HAP

ECOSPIRITUALITEIT

ECOLOGISCHE
OPVOEDING

2015-2025:

Laudato Si’ is een belangrijke encycliek, die
dit jaar haar 10% verjaardag viert.

De encycliek verscheen vlak voor het
Klimaatakkoord van Parijs. Het is geschreven
voor mensen wereldwijd, christelijk en niet-
christelijk, en heeft wereldwijd een grote
invloed gehad. Het is een kompas voor wie
begaan is met de aarde, ongeacht geloof of
levensbeschouwing. De titel verwijst naar het
Zonnelied, dat precies 800 jaar geleden
geschreven werd (zie: Kerkbrief juni-juli,
p.10/11) Onderstaand citaat vat de focus
van Ecokerk voor de scheppingsperiode 2025
goed samen:

“Alles is met elkaar verbonden en wij,
mensen, zijn samen als broeders en zusters
op pelgrimstocht, met elkaar vervlochten
door Gods liefde voor elk van zijn schepselen
en in tedere genegenheid ook verenigd met
broeder zon, zuster maan, zuster rivier, en
moeder aarde. (Laudato Si’, pag. 92)

2015-2025:

Europa heeft in 2015 het Klimaatakkoord
van Parijs ondertekend.

Om dit internationale akkoord na te leven
hebben de lidstaten afgesproken hun uit-
stoot samen tegen 2030 met 55 procent te
verlagen. Tegen het midden van deze eeuw
wil Europa naar een nul uitstoot.

Suggestie: Ga je op pad? Maak een foto van
je ervaring en stuur die in naar het Kerkelijk
Bureau: info@protestantsekerkbrussel.be.
Deze kan eventueel gepubliceerd worden in
de wekelijkse Kerk-info.

Meer info op de websites van Ecokerk
(www.ecokerk.be)

en van de VPKB (https://nl.protestant.link/
kids-kerk-in-de-samenleving/).

Greet Heslinga
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Cursus Gastprediker (voorheen: ‘Lekenprediker’) 2025-2026

Nadat de cursus gastprediker 2024-2025 is afgerond met 14 deelnemers,
wordt deze in het volgend seizoen opnieuw aangeboden.
In deze cursus wordt de cursist voorbereid om erediensten en vieringen uit te werken en te leiden
in de gemeenten van de VPKB.
In tien bijeenkomsten worden verschillende aspecten besproken
die verbonden zijn aan het voorgaan in een protestantse dienst.
Het gaat dan met name om de vragen naar de kwaliteiten van een gastprediker,
hoe een liturgie is opgebouwd, wat ‘preken’ precies is en wat we weten over de Bijbel?

erschillende docenten behandelen elk een eigen onderwerp, waarbij er veel ruimte is

voor de eigen inbreng van de cursist.

Voor elke bijeenkomst wordt een voorbereiding verwacht en een verwerking van de
vorige les.
Naast kennisverwerving is ook het inoefenen van vaardigheden zoals ‘spreken in het openbaar’,
‘het schrijven van een tekst’ en ‘het toepassen van beschikbaar materiaal’ belangrijk.

De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht, waarbij de student de geleerde vaardigheden
in praktijk brengt.

De bijeenkomsten vinden alle plaats op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

in het Huis van het Protestantisme te Brussel (op loopafstand van station Brussel-Zuid).

De cursus is gratis voor gemeenteleden van de VPKB-kerken.
We gaan uit van een minimum aantal deelnemers van 5 cursisten.

Voor alle informatie en opgave: Arjan Knop — vormingswerker VPKB
e-mail: apknop@hotmail.com; tel.: 0495 - 93 48 46

Eglise Protestante V.? Verenigde Protestantse

Unie de Belgique [ Kerk in Belgié
epub.be vpkb.be

De indeling van de cursus in grote lijnen en de data

17 september 2025 Inleiding

24 september Ontstaan en achtergrond van de Bijbel

8 oktober Liturgie(k)

22 oktober Wat is een kerk? De structuur van de VPKB; transitie van de kerk
5 november Bijbel in de eredienst. Welke hulpmiddelen zijn er?

19 november Homiletiek / hoe maak je een (goede) preek?

3 december Presentietheorie / pastorale hoofdlijnen

17 december Bijbelse hoofdlijnen / bijzondere liturgische vieringen

7 januari 2026 Praktische oefeningen

21 januari Presentatie eindopdracht
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NBG/Bijbel Basics: “Daniél in de leeuwenkuil” (Daniél 6)

e vouwt de

kleurplaat

hieronder als een

harmonica.

Als je de kleurplaat
daarna rechtop zet, zie
je twee kleurplaten:
kijk je rechts, dan zie
je Daniél die bidt. Kijk
je links, dan zie je de
leeuwenkop.
Je houdt het werkblad
gevouwen voor je en
kleurt de eerste
kleurplaat.
Je vouwt de kleurplaat
de andere kant op, en
kleurt deze kleurplaat.
Als je de kleurplaat
rechtop zetten, ontdek
je waar God Daniél
tegen beschermt als
hij in een kuil wordt
gegooid.

Een wet van Meden en Perzen
en je de uitdrukking ‘een wet van Meden en Perzen’?
Er wordt een regel mee bedoeld die niet meer
veranderd kan worden. Dat lijkt raar. Heeft een koning
dan geen macht om zijn eigen wetten te veranderen? Maar het
past wel bij de tijd waarin dit verhaal zich afspeelt: toen werden
koninklijke wetten steeds meer gezien als goddelijke besluiten.
Daarom kon zelfs de koning ze niet terugdraaien.

Leeuwenkuil

Koningen in de tijd van de Bijbel hielden graag gevaarlijke wilde
dieren als huisdier. Eén reden was dat ze hiermee hun macht
lieten zien. Soms lieten ze die dieren vrij om er vervolgens op te
jagen. Maar de dieren werden ook gebruikt om mensen te
straffen die in opstand waren gekomen.

Richting Jeruzalem

Voordat Nebukadnessar de tempel had verwoest, gingen veel
Joden minstens één keer per jaar naar Jeruzalem om in de
tempel tot God te bidden. Nu woont Daniél, net als veel andere
Joden, in een vreemd land. Ze kunnen niet naar Jeruzalem toe,
maar ze bidden wel met hun gezicht in de richting van die stad,
en vragen aan God of Hij wil zorgen dat de stad weer
opgebouwd wordt. Ook nu zijn er nog mensen die in een
bepaalde richting bidden: moslims knielen bijvoorbeeld in de
richting van Mekka. En veel oude kerken zijn ook zo gebouwd
dat de mensen in de richting van Jeruzalem kijken.
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Protestantse Kerk Brussel
Lidkerk van de Verenigde Protestantse Kerk
in Belgié

Kerkenraad

ds. Judith van Vooren, 0473 - 75 31 49

ds. Douwe Boelens, 0474 - 47 32 43

Anita Bultena (moderator), 02 - 734 52 13
Lex Buddingh (scriba), 02 - 772 70 23
e-mail: lex.buddingh@skynet.be

Paola Vitulano (diaken), 0478 - 60 78 79
Eugéne Kitoko (diaken), 0485 -02 49 12
Anne Theo Seinen (diaken), 0495 - 71 97 49

Wijkcontactpersonen 2025

Centrum West

Antoinette Panhuis, 02 - 230 52 22
Noord

Annemarie Haverkorn, 02 - 460 42 86
Noordoost

Jacqueline Bastiaens, 02 - 767 67 35
Zuid

Jart Voortman, 02 - 358 57 29

Oost

Lieve de Geus-Everaert, 02 - 660 53 33
Erik Berghuis, 0497 - 06 51 25
Zuidoost

Janneke Wilbrenninck-van Oldenborgh,
02-6876391

Joke Bronkhorst, 02 - 687 91 92

Kinder- en Jeugdwerk

Kinderkerk (tot 12 jaar): Julianna Boelens,
0479 - 6523 95

Jeugdkerk (vanaf 12 jaar): Jart Voortman,
02 - 35857 29

Catechese: ds. Judith van Vooren,
0473-753149

Jongvolwassenen: Julianna Boelens,

0479 - 6523 95

Kerkgebouw
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Predikanten

regio Brussel: ds. Douwe Boelens
(verantwoordelijk uitgever)
Telefoon: 0474 - 47 32 43

e-mail: dsdouweboelens@gmail.com

regio Wezembeek-Oppem, Tervuren en
Overijse: ds. Judith van Vooren
Telefoon: 0473 - 75 31 49

e-mail: jvanvooren7 @gmail.com

Kerkelijk bureau en koster

Mark van Wechem

02-51203 67

e-mail: info@protestantsekerkbrussel.be
Het kerkelijk bureau is gesloten op maandag
en dinsdag.

Dagelijks Bestuur

Bert Kuypers (voorzitter), 056 - 20 54 39
Mark de Geus (penningmeester),

02 - 66053 33

Commissaris gebouwen
Theo Orie, 02 - 466 54 90

Archivaris
Wim De Hertogh, 02 - 267 66 76

Vrijwillige bijdragen
Ingrid De Hertogh-Vercruysse, 02 - 251 59 30

Bankrekeningnummers
(altijd op naam van Protestantse Kerk
en BIC: KREDBEBB)

Zondagse collectes

BE22 7330 6608 7847

Vrijwillige bijdragen

BE22 4331 1627 6147

Diaconie: BE42 7350 3273 4454
Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)
BE41 4331 1482 7110

Kerkkriebels: BE49 7350 0729 3071



